
Welkom 

 

welkom 

psalm 27a  refrein allen 

De Heer is mijn licht 

mijn licht en mijn redding 

Waarom nog angst?  Waarom nog angst? 

De Heer is mijn licht 

mijn licht en mijn redding 

Waarom ben ik nog bang? 

groet Iona: 

vg: Van God is de aarde, 

all: de wereld en al haar bewoners. 

vg:  Zie, hoe goed en kostbaar is het 

all:  als mensen in vrede samen leven. 

vg:  Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 

all:  Gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 

vg: Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen, 

all:  zouden de stenen gaan roepen 

vg:  Heer, open onze lippen,  

all:  en onze mond zal Uw lof verkondigen 

 

lied  785 refrein allen 

En juist dan onverwacht 

wat je niet had gedacht 

vind jij je weg terug 

Zijn hand is een steun in de rug 

gebed 

jongeren en kinderen gaan naar hun vierplaats er klinkt tegelijk 784  ( vorige gezinsdienst) 

Terwijl ze weggaan lied 10.000 reasons     (tekst met vertaling → 

 
Schriftlezing Genesis 14:17-23 

Iona 42:2, 3, 4   

2) Christus die opsteeg   IONA 42 
en hemelhoog leeft, 
Jezus is Hij,  
liefde die alles geeft. 
Hij ging ten onder 
en bracht aan het licht   blij bericht 
 
3) Hij geeft zijn gaven,  
aan ieder haar deel: 
leraar of herder,  
een ander profeet. 
Zijn blijde boodschap  
doet opstaan en leert    ommekeer. 



 
4) Vrouwen en mannen  
horen zijn stem, 
vormen zijn lichaam,  
getuigen van Hem, 
bidden en dienen  
en zeggen Hem voort:  levend woord! 
 

Matt 26:18-33 

Uitleg 

jongeren erbij 

uitleg van wat we gaan doen 

het vormen van een cirkel  - tegelijk  klinkt 395 koor 

De jongeren gaan rond met druiven   

lied 103e klinkt tijdens die rondgang:  

Bless the Lord, my souland bless God’s holy name 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

kleine kinderen ontvangen ook een druif  

dank- en voorbeden 

stil gebed 

-  Onze Vader volgens lied 1006  

lied 1005 slotlied te beginnen met couplet 1 tot en met 5 (refrein volgt telkens)  

zegen 

Voorganger: In ons hart en in ons huis 

gemeente : De zegen van God 

Voorganger: In ons komen en in ons gaan 

Gemeente: De vrede van God 

Voorganger: In ons leven, op onze zoektocht 

Gemeente: De Liefde van God 

Voorganger: Bij het einde , nieuw begin 

De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen 

Gemeente: Amen 

 

 

 

 


