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Stille week 2026  
 

 
 

Stille zaterdag 
 

 
 
 
 
 

Voorganger:  Fred Toetenel 
Orgel:    Albert Westers 
Ouderling:  J. Ouderkerken 
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Aanwezigen komen in stilte binnen 

INLEIDING OP DE VIERING 

 KYRIË-GEBED - met gezongen Kyrie (Lied 301G) drie keer  
 

 
 

STILTE 
 
DE PAASKAARS WORDT BINNENGEBRACHT 
 
Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen 
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2 Licht van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht, dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van hem, die leeft. 
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LOF OP HET LICHT 
  
Voorganger: Dat nieuwe begin dat komen gaat. 
  
Dat nieuwe begin dat komen gaat 
Is bijna zichtbaar 
Als een lentetuin in het donker 
  
Lied 600 Licht, ontloken aan het donker; verzen 1, 2 en 4 
 

 
 
2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
Llcht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
4 Licht, verschenen uit den hoge, 
Licht, gedompeld in de dood, 
Licht, ontstuitbaar niet te doven, 
Zegen ons met morgenrood! 
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Voorganger: Dat nieuwe begin dat komen gaat. 
  
Dat nieuwe begin dat komen gaat 
Is bijna zichtbaar 
Als een lentetuin in het donker 
  
GEBED BIJ OPENING VAN DE SCHRIFT 
  
EERSTE SCHRIFTLEZING: Genesis 1: 1-5 
  
Lied 839 Ik danste die morgen; verzen 1, 2 en 4 
  

 
 
 
Refrein: zie volgende bladzijde 
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2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
In Betlehem zette de dans weer in. 
Refrein 
 
4 De dans leek te breken, maar ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
De liefde leeft in je nu ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Refrein 
 
 
DOOPGEDACHTENIS 
In het besef vernieuwd gedoopt te zijn 
  
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Romeinen 6: 3-4 
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WATER WORDT IN HET DOOPVONT GEGOTEN 
Terwijl de gemeente zingt:  
 
Lied 356 O God die uit het water; verzen 1, 6 en 7 
 

 

 
 
6 O God die in het water  
van de Jordaan 
uw Zoon hebt aangewezen 
om allen voor te gaan: 
Refrein 
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7 O God die in het water 
van onze doop 
Wie Jezus willen volgen 
doet opstaan tot de hoop: 
Refrein 
 
INLEIDING OP DE VERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE 
Voorganger: 
  
Water, bron van kracht en groei. 
Het verfrist en verkwikt je. Het wast schoon en zuivert alles. 
Water maakt alles nieuw en geeft je verse kracht. 
Het maakt een ander mens van je. Je voelt je als herboren. 
Water, bron van leven, het drenkt de aarde  
en maakt haar vruchtbaar. 
Het beschermt en beschut een kind in de moederschoot. 
Water het kostbaarste van Gods schepping. 
Symbool van aangeraakt worden door God.  
Teken van nieuw leven. 
Leven als een kind van God. 
Teken van een nieuwe geboorte, geboren uit water en Geest 
  
VERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE 
  
Voorganger:  
Willen jullie de HEER , onze God, dienen 

  en alleen gehoor geven aan zijn stem? 
Willen jullie je verzetten tegen alle machten en goden 

  die ons proberen in te palmen? 
Willen jullie ieder slavenjuk afwerpen 

  dat ons klein en onmondig wil maken of houden? 
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Willen jullie je inzetten voor een leven 
   in de vrijheid en de vreugde van Gods kinderen? 

  
Allen:  
Wij willen de HEER, onze God liefhebben 
met heel ons hart en met heel onze ziel, 
met heel ons verstand en met al onze krachten. 
En wij willen onze naaste liefhebben als onszelf. 
   
DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED EN ONZE VADER 
  
SLOTLIED: Lied 634 U zij de glorie 
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2.    Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is! 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht. 
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
  

3.    À toi la gloire, O Ressuscité! 
       À toi la victoire pour l’éternité! 
       Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
      Il roule la Pierre du tombeau vaincu. 
     À toi la gloire, O Ressuscité! 
      toi la victoire pour l’éternité! 
  
ZEGEN 
  
Gezongen Amen 
 
Orgelspel 
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