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Woensdag 21 mei en 18 juni is er
weer gelegenheid een kopje koffie of
thee te drinken in ‘Ons Huis’ in Lim-
men van 10.30 tot 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom, gezel-
lig om elkaar te ontmoeten! 
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Jaarrekening 2024
van kerk en diaconie
April is de maand dat de jaarrekenin-
gen van kerk en de diaconie - met
betrekking tot 2024 - worden opge-
steld. Wist u nog dat u als gemeente-
lid van harte bent uitgenodigd om die
jaarcijfers in te zien en - indien ge-
wenst - er vragen over te stellen?
Informeer ernaar bij uw diaconie of
kerkrentmeesters, ze willen het graag
met u delen. Meestal wordt de mo-
gelijkheid om de cijfers in te zien ook
op zondag afgekondigd.
 
Voordat de kerkenraad de jaarreke-
ningen definitief goedkeurt, worden
de gemeenteleden dus in de gele-
genheid gesteld om ze in te zien.
Daarnaast is er een onafhankelijke
kascommissie, die ook naar de jaar-
rekeningen kijkt. Na de vaststelling
door de kerkenraad worden de cijfers
in verkorte vorm gepubliceerd op de
website van de kerk.
 
Vervolgens worden de jaarrekenin-
gen doorgestuurd naar de landelijke
PKN-organisatie, die er ook nog eens
een oordeel over geeft. U ziet, er
wordt zorgvuldig met de financiën
omgegaan, en zo hoort dat ook!
Rentmeesters en diaconieën 
van Limmen en Heiloo

Paasontbijt
Een nieuwe predikant levert ook
nieuwe ideeën op. Zo ontstond het
idee dat het goed zou zijn om samen
met gemeenteleden het Paasfeest te
starten met een ontbijt. Bij nader in-
zien bleek dat meer kerken dat deden,
dus waarom zouden wij dat in Heiloo
ook niet kunnen doen? Aldus beslo-
ten! Om kwart over 8 op Paaszondag
stonden een aantal vrouwen in de
keuken, druk bezig de eieren te
koken, het paasbrood te smeren en
jam en honing gezellige op tafels te
zetten. Onderhand werd de koffiezaal
klaar gemaakt met paas-placemats
en paasservetten. 
Ruim 40 mensen namen deel aan dit
gezellige ontbijt en terwijl de ouders
rustig aan de koffie/thee zaten, liepen
de kinderen chocolade-eieren te
zoeken. Voedsel dat teveel was ging
naar Caritas en voldaan schoven we
allemaal door naar de Paasdienst! Tot
volgend jaar!
Roelie van Diest

Groene vingers?
De tuin van de Ter Coulsterkerk wordt
al groener en groener!
Dat kan ook iets te veel van het goede
worden. Op zaterdag 21 juni vanaf
10.00 uur vragen we liefhebbers een
uurtje mee te helpen met schoffel,
schaar of bezem. En... ramenlappen
is ook nodig!
Kortom gezellig bezig zijn!
Pieter Jan van Roon

Trap er niet in!
Afgelopen periode is het voorgeko-
men dat kerkleden een nep-email
bericht ontvingen, zogenaamd van
een kerkenraadslid. Daarin werd ver-
zocht om een (digitale) cadeaubon te
kopen en deze aan die persoon terug
te sturen. Het bleek om nep-email te
gaan, niet afkomstig van het kerken-
raadslid.
Wees dus voorzichtig met ‘vreemde’
emailverzoeken van ogenschijnlijk be-
kenden die om geld of cadeaubon-
nen vragen en bel bij twijfel altijd
eerst naar de betreffende persoon.
Overigens geldt dit natuurlijk ook
voor verzoeken per whatsapp.
Pieter Jan van Roon

Bedankt!
Woensdag 26 februari ben ik geope-
reerd en heb ik een nieuwe heup
gekregen. De zondag daarop werd ik
al verblijd met bloemen uit de kerk.
Nu, 6 weken later, kan ik al goed
rechtop lopen en zonder pijn. Wat
een verademing! Hartelijk dank voor
deze geste en alle aandacht die ik
kreeg vanuit de gemeente. Dat heeft
beslist geholpen bij mijn snelle
herstel!  Marianne Mulder van Rumpt

Kerkbank te geef!
Altijd al in uw tuin op een echte kerkbank
willen zitten? Dan is dit uw kans!
Er zijn door een herindeling van de
Ter Coulsterkerk gratis vier kerkban-
ken beschikbaar. Kerkleden hebben
de voorkeur, maar weet u iemand die
u hiermee gelukkig kan maken dan is
het ook goed. Laat mij maar weten
wanneer u interesse hebt.
Pieter Jan van Roon

Zondag 6 juli
Zondag 6 juli is de zgn. 'slotzondag'.
We willen dan ná de eredienst van 10
uur, en natuurlijk de 'koffie-na', met
een gezamenlijke lunch én een mid-
dagprogramma dit kerkelijk jaar af-
sluiten. Er ziullen ook activiteiten
voor de kinderen zijn!
ds. Helga Frömming 
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Rond de Waterput e.a. activiteiten
 

Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
25ste jaargang nr. 4, 14 mei 2025
 
Redactie:  Ad Edelman, Ditje van Genderen,
Pieter Jan van Roon
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2025
 
Bezorging: 
Limmen:  F. Rosing 06-24671491
               francienrosing@gmail.com
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
               c.blijleven@live.nl
B.g.g.:    K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 2 juli
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 17 juni
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl

Het vuur van Pinksteren
 
Wanneer u dit leest kijken we alweer uit naar het feest van
Pinksteren. Op de voorpagina daarom een prachtig kerkraam-
mozaiek, met daarin de vurige Pinkstergloed die ons in bewe-
ging wil zetten. Over bewegen gesproken: In het hoofdartikel
van ds. Helga Frömming op pagina 5 worden we aangespoord
om niet alleen maar met ons hoofd te geloven, maar met ons
complete lichaam, inclusief het bewegen.. Een echte
Pinkstergedachte!
 
Er staat in dit nummer veel positief nieuws. Zo hebben tijdens
de afgelopen gemeentemiddag in Limmen de gemeenteleden
gekozen om ds. Helga Frömming als vaste predikant aan Lim-
men te iverbinden. En daar zijn we erg blij mee! Keerzijde
daarvan is dat ds. Edward Kooiman en Hanneke Ruitenbeek na
ruim 15 jaar afscheid gaan nemen van Limmen. 
Hanneke heeft vanaf de start van het huidige kerkblad op en-
thousiaste wijze deelgenomen aan de kerkblad-commissie, iets
waar wij haar als redactie graag voor willen bedanken!
 
Natuurlijk vindt u in dit nummer ook de vele vaste rubrieken
met klein en groter nieuws. Op de achterste bladzij een Pink-
stergedicht met een mooie foto van Ritske Velstra, die vanaf
heden de redactie regelmatig van foto's gaat voorzien.  
 
De redactie wenst u  ook nu weer veel leesplezier

www.pknlimmen.nl

3



Kerkdiensten
18 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
Jeugddienst
collecte: Rudolphstichting 
Protestantse kerk Limmen: 
ds. A. van Kampen, Ede
collecte: Rudolphstichting 
 
25 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
Heilig Avondmaal
collecte: Het Vakantiebureau
Prot. kerk Limmen: afscheidsdienst
ds. H. Ruitenbeek en ds. E. Kooiman
collecte: Het Vakantiebureau
 
29 mei, Hemelvaart, 10.30 uur
Buitendienst naast de Witte Kerk
collecte: Diaconie Heiloo
 
1 juni, 10.00 u.
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
Kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA Myanmar - zie p.8
Protestantse kerk Limmen:
drs. R. v. Schouwen, Honselersdijk
collecte: KiA Myanmar - zie p.8
 
8 juni, Pinksteren, 10.00 u.
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v. Cantorij
collecte: R. McDonaldhuis Alkmaar
Protestantse kerk Limmen - tuin:
Oecumenische buitendienst
ds. H. Frömming & pastor E. Brussee
collecte: WOL - Burkina Faso
 
15 juni, 10.00 u.
Ter Coulsterkerk: 
ds. E.C. de Waard, Amstelveen
Kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: Zing-cirkel
Protestantse kerk Limmen:
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: Noodfonds-kerken-Castricum
 
22 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
collecte: KiA vluchtelingen een thuis
Protestantse kerk Limmen: 
pastor A. Martens, Heiloo
collecte: KiA vluchtelingen een thuis
 
29 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar
collecte: Zomerkamp Heiloo
Protestantse kerk Limmen:
ds. P. Verhoeff, Alkmaar
collecte: Kerk Zonder Grenzen

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten: 
Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: 
Ds.H. Frömming tel. 06 455 961 56
h.fromming@pknheiloo.nl
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:
 
 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Vertrouwenspersoon voor 
Heiloo en Limmen:
Annemiek Rijneveld:
vertrouwenspersoon@pknheiloo.nl

 
6 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
Kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA Ghana - stop kinderarbeid
Protestantse kerk Limmen:
ds. R. Lock, Bodegraven
collecte: De Hezenberg

Buitendienst Hemelvaart:
naar de hemel kijken?
De Hemelvaartdienst in Heiloo wordt
bij mooi weer buiten naast de Witte
Kerk gehouden. Hartelijk welkom op
29 mei om 10.30 uur. Muzikale invul-
ling: Gerard en Suzanne Leegwater
(piano, dwarsfluit, zang) Neem een
klapstoel mee (als dat makkelijk kan).
Er zijn ook stoelen beschikbaar.

Oecumenische Pinkster-
dienst in Limmen
Op 8 juni om 10.00 uur vieren we
gezamenlijk met de katholieke kerk
een oecumenische Pinksterdienst in
Limmen bij het theekoepeltje in de
Hortus Bulborum. Het thema van
deze dienst zal zijn: “Tegen de angst”
ds. Helga Frömming

Hemelvaartwandeling
Vooraf aan de Hemelvaartsdienst in
Heiloo is er een wandeling op de
Landgoederenroute (ca. 7 km) Start
om 8.00 uur bij het treinstation. Einde
om 10.15 bij de Witte Kerk voor de
dienst. Laat u even weten of u mee-
wandelt? (h.fromming@pknheiloo.nl
of 06-4559 6156)
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Haal God uit je hoofd
Voor verreweg de meeste Christenen en zeker voor
keurige Protestanten is het lichaam altijd ietwat verdacht.
Aan het lichaam kleeft iets van ongemak, de zweem van
zonde. Als we in de kerk zitten gedragen we ons keurig
volgens procedure. We zitten stil op onze banken, we
luistern naar het woord zonder een vin te verroeren, we
zingen als het van ons gevraagd wordt en we neigen onze
hoofden als we bidden.
 
Als een kerkganger opstaat en met opgeheven handen
bidt, ervaren we dat als onwennig. Laat staan als iemand
zomaar “Amen, Halleluja!” door de preek heen zou roe-
pen. We krimpen dan zowat van schrik in elkaar. Zo veel
spontaniteit ervaren wij als ongepast. God blijft opgeslo-
ten in ons hoofd. Daar is het lekker veilig. Geloof bena-
deren we als iets rationeels, iets waar je over nadenkt,
waar je over spreekt. Kennis is een wezenlijk onderdeel
van ons Protestant-zijn. En dat is goed zo.
 
Er kleeft alleen het nadeel aan, dat we de geloofservaring
snel uit het oog verliezen en soms helemaal kwijt zijn. Als
we als kerk willen blijven voortbestaan, zullen we de er-
varing terug moeten vinden. Als we alleen op basis van
rationele argumenten proberen het geloof door te geven
aan volgende generaties, zullen we altijd aan het kortste
eind trekken. Opstanding, Hemelvaart, de wederkomst
van Christus – dit alles valt aan 21ste eeuwers niet uit te
leggen en wordt door hen simpelweg als irrationeel er-
varen.
 
Diezelfde 21ste eeuwers snakken wél naar spiritualiteit,
naar zingeving, naar stilte, naar de ervaring van gebor-
genheid. Om die door te kunnen geven, zullen we deze
ervaringen zelf moeten herontdekken. Voor geloofsbele-
ving hebben we ons lichaam en met name onze zintuigen
nodig. God mag niet opgesloten blijven in ons hoofd. Het
is fijn als wij het geloof met ons hele menszijn en dus ook
met ons lichaam kunnen ervaren.
Jezus was immers geen hoofd op poten maar een mens

met een lichaam. Hij kende de ervaring van honger en
dorst. Hij liep door het hete woestijnzand en over rotsige
wegen. Hij schreef in het zand en waste voeten. Hij
sleepte een kruis en leed verschrikkelijke pijn. Jezus was
een mens met een lichaam om onze lichamelijkheid en
alle behoeften en ongemakken die daarbij horen te erva-
ren en tot in de diepte te doorleven.
Wij ervaren onrust, angst, pijn en verdriet immers in ons
hele lichaam, niet alleen in ons hoofd. Waarom zouden
we niet ook vertrouwen, geloof en de liefde voor God in
ons hele lichaam willen ervaren?
 
Het is goed om op zoek te gaan naar vormen van gebed
of beleving van Bijbelteksten, die ons hoofd overstijgen
en die we ook met ons lichaam kunnen doorvoelen. Een
lichamelijke ervaring van geloof, vertrouwen en gebor-
genheid vergeet je nooit meer – en daar is niets engs of
verdachts aan.
 
Het voorjaar is een uitstekende gelegenheid om op zoek
naar God te gaan met al onze zintuigen en het hele li-
chaam. Waar wacht je nog op? Haal God uit je hoofd en
geef jezelf helemaal!
 
ds. Helga Frömming

Goed Nieuws uit Limmen!
Tijdens de gemeentemiddag, zaterdag 5 april, hebben de
gemeenteleden in Limmen unaniem gekozen om ds.
Helga Frömming te benoemen als predikant voor een 0,2
fte dienstverband. En daar zijn we erg blij mee!
Als de zakelijke kant geregeld is hopen we dat ds. Fröm-
ming zondag 13 juli aan de gemeente verbonden kan
worden in de ochtenddienst. Ds. Hanneke Ruitenbeek zal
dan voorgaan.
Ook is de kerkenraad verheugd u te kunnen mededelen
dat Francien Rozing bereid gevonden is om als ouderling
in de kerkenraad te komen. De bevestiging van Francien
is op zondag 24 augustus door ds. Helga Frömming.
Elleke Metz-Meijer
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Recent kreeg ik een prachtige bos
bloemen met tal van bekende en
nieuwe namen daarbij; een teken en
groet van onze Gemeente. Een heel
mooi present dat we een dag later
ook aan Jenny in de Oudtburgh te
Bergen hebben laten zien. Zij vond
het een verrassing en zei daarop:
"zoek dit keer hiervoor een plekje bij jou in
Heiloo". Jenny is nog steeds lid van

Met Palmpasen werd ik verblijd met
een prachtig boeket bloemen en
een kaart die er bij was met heel veel
bekende namen. Hartelijke dank.
Elly den Hartigh

Heel hartelijk dank voor het mooie
boeket dat wij als welkomstgroet
mochten ontvangen. Wij hebben er
een hele poos van kunnen genieten.
Wim en Gretske Haaksma-Kuperus 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor
alle goede wensen, kaarten, attenties
enz. bij mijn opname in het zieken-
huis en daaropvolgende revalidatie!
Het gaat weer goed!
Ad Edelman

Op 6 maart overleed Alwin Klaver. Na
een onbezorgde (oorlogs-)jeugd in
Haaksbergen en de militaire dienst
ontmoette Alwin zijn Dini. Ze trouw-
den en kregen drie kinderen, Edwin,
Rob en Yvonne. Alwin werkte samen
met Dini aan het uitbouwen van de
kledingzaak die Opa Klaver was be-
gonnen. Toen Dinie ziek werd, werd
Alwin haar liefhebbende verzorger.
Op Tenerife hebben ze gelukkig nog
veel moois mogen beleven.
Na het overlijden van Dini ontmoette
Alwin zijn tweede liefde, Tienie. Wat
een groot geluk! Heel veel gelukkige
jaren volgden. Activiteiten zoals mu-
seum- en familiebezoek, wandelen
en fietsen,  Alwin kon er geen genoeg
van krijgen. Een jonge man tot aan
het begin van zijn 88e levensjaar, een
man die altijd de regie wilde voeren
en controle wilde behouden. Toen
kwam dat hersenstaminfarct… On-
danks een ongelooflijk herstel was hij
toch de regie kwijt en werd hij afhan-
kelijk van anderen, een lot dat niet bij
hem paste en dat maakte hem lang-
zaam maar zeker somberder. Hij zag
de lichtpuntjes minder en minder. Tot
hij in de laatste weken van zijn leven
weer de controle over zijn einde in
handen kreeg!
Velen gaan hem missen maar weten
ook dat hij alles uit een heel goed en
voltooid leven heeft gehaald!
Cees van den Berg

In memoriam

Op 24 maart is Joke Rep-Kok op
85-jarige leeftijd overleden. Tot twee
jaar geleden zong zij sopraan op de
Cantorij van de Ter Coulsterkerk,
maar na het overlijden van haar man
Simon kon ze zich niet meer goed
oriënteren en liet haar geheugen haar
te vaak in de steek. Zij verhuisde van
de Eikenlaan in Alkmaar naar de Wit-
tenburg in Stompetoren.
Ondanks haar fragile gezondheid is
Joke nooit gestopt met zingen. Tot

het laatst nam zij trouw deel aan de
zingcirkel met Maartje. Joke hield
intens van de natuur. Bloemen en
dieren waren haar grote liefde. Er
woonden altijd wel één of meerdere
schepselen met vier poten in haar
buurt. Deze liefde voor de schepping
heeft zij aan haar kinderen doorge-
geven. Joke is een goede en trouwe
vriendin geweest en zal als lief en
zorgzaam persoon worden herin-
nerd.
ds. H.Frömming
 
Op 28 maart overleed Joke van Dok-
kum Stokkermans. Joke is 91 jaar
geworden. Zij was een trouwe kerk-
ganger totdat haar gezondheid het
onmogelijk maakte om naar de dien-
sten te komen.
Meer dan tien jaar heeft zij als sopraan
met One More Voice liederen van
hoop en vertrouwen gezongen. De
laatste vier jaar woonde zij in de Loet.
Als oudste van tien kinderen wist
Joke van jongs af aan wat het bete-
kent voor anderen te zorgen. Voor
haar broers en zussen is zij altijd een
soort hulp-moeder geweest.
Joke zal worden herinnerd als een
zeer vriendelijke en liefdevolle vrouw
en als trouwe vriendin. Joke was gek
op kinderen. Zij was een toegewijde
juf, die ook met kwetsbare, moeilijk
opvoedbare kinderen goed om kon
gaan. Met veel geduld en toewijding
hielp zij hen om ondanks hun leer-
problemen succes te boeken op
school. Joke stond altijd klaar.
ds. H.Frömming

Bedankt!

onze Heilooër PKN- gemeente, voor
haar een geliefde gemeenschap. Zij is
echter ook vriend van de Gemeente
in Bergen. Zij maakt de diensten van
daaruit in de Oudtburgh graag mee.
Namens ons beiden nogmaals harte-
lijk dank en een groet aan een ieder
van Jenny en Henk Bikker

Muziekmedicijn
Zing-Cirkel in de schijnwerpers: film
'Het Muziekmedicijn' in De Beun!
 
In 2017 startte Maartje de Lint haar
eerste Zing-Cirkel-training in Heiloo.
Wat begon in de Ter Coulsterkerk is
uitgegroeid tot een landelijk en zelfs
internationaal initiatief: Zorg-Zan-
gers, opgeleid door Maartje, zijn in-
middels actief in heel Nederland en
Duitsland, waar zij samen zingen met
mensen met dementie en hun man-
telzorgers.
De afgelopen drie jaar is Maartje tij-
dens haar werk gevolgd door regis-
seur Frénk van der Linden. Ook von-
den er filmopnamen plaats in de Ter
Coulsterkerk, bij 'onze' Zing-Cirkel.
Deze opnames maken deel uit van de
documentaire 'Het Muziekmedicijn'
die het werk van Maartje en haar
Zorg-Zangers in beeld brengt.

Op donderdag 23 mei is de film 'Het
Muziekmedicijn' te zien in Theater De
Beun. Iedereen is van harte welkom
om te komen kijken naar dit inspire-
rende verhaal dat zijn oorsprong
vond in ons eigen Heiloo.
Voor meer informatie ga naar www.
zingenindezorg.nl 
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Koninklijke Onderscheiding 

Expositie Marc Chagall
16-20 juni en 4-11 juli
In de week van 16-20 juni worden in
de Witte Kerk lessen gegeven aan
leerlingen van  Basisschool De Duif.
Ook u bent van harte welkom omdat
de kerk vol hangt met werken van
Marc Chagall.
 
Om de jongste kinderen uit te dagen
te tekenen hangen er vooral veel ‘o-
pen werken’: voorstudies voor de
Jerusalem Windows en het plafond
van de Opéra van Garnier, litho’s in
zwart wit, en kleurrijke litho’s van zijn
illustraties voor Homerus’ Odyssee. 
 
Groepsgewijs mogen de oudere kin-
deren zelfs een echte litho maken. Ze
krijgen daarmee de mogelijkheid om
meerdere afdrukken te maken van
hun eigen tekeningen. Experimente-
ren met kleur om bij de gevoeligheid
van de grote meester uit te komen
wordt ondersteund door mijn bege-
leidende verhaal. Iedereen is gedu-
rende de openingstijden dan welkom
maar zelf ben ik dan druk doende om
kinderen les te geven.

voor Marinus Mooiweer
Vrijdag 25 april heeft Marinus Mooiweer een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen voor zijn grote inzet als vrijwilliger. Dat heeft hij gedaan voor onze
kerk als Diaken en Ouderling (meerdere jaren en nog steeds), voor de Can-
torij en als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk. Maar ook voor zijn intensieve
bestuurslidmaatschap bij verzorgingshuis Oudbrugh in Bergen.
Zijn inzet voor Vluchtelingenwerk kwam uitgebreid in de publiciteit en
haalde zelfs  het acht-uur-journaal van de NOS. Maar ook het Noordhollands
Dagblad en de Uitkijkpost hebben ruim aandacht geschonken aan de ver-
diensten van Marinus..
Het was een feestelijke bijeenkomst, zeker ook door de rit met de koets vanaf
de Ter Coulsterkerk door een deel van Heiloo naar de Witte Kerk, waar de
uitreiking plaats vond.
We zijn zeer blij dat Marinus nu ‘in het zonnetje’ gezet is.
Simone Ouwendijk en Jacob Ouderkerken

Aandacht voor el-
kaar (Heiloo)
Liefde voor elkaar is volgens de evangelis
ten en de brieven in het nieuwe testament
de kernkwaliteit van een christelijke ge
meente. De gemeenteleden zijn gevraagd
om elkaar liefdevol in de gaten te houden,
elkaar vast te houden en elkaar te steunen.
 
In de praktijk gebeurt het echter soms
dat gemeenteleden onder de radar
verdwijnen en niemand weet, waar
ze gebleven zijn. Er zijn ook gemeen-
teleden die nooit contact met een
ander gemeentelid hebben en die
helemaal niet het gevoel hebben
‘erbij te horen’. Dat zou niet zo moe-
ten zijn. Wij streven ernaar om een
netwerk van aandacht voor elkaar op
te bouwen waarin mensen elkaar
kennen en weten hoe het met de
ander gaat.
 
Een eerste stap van dit netwerk is uw
kerkbladbezorger. De bezorger van
het kerkblad is bij sommige gemeen-
teleden de enige persoon, die ooit
aan de deur komt. Het zou fijn zijn als
in ieder geval uw kerkbladbezorger
weet, wie u bent en of alles goed met
u is. Wie weet, komen er later nog
mooie ontmoetingsmomenten uit
voort, maar voor nu is het het eerste
stapje: Maak kennis met uw kerkblad-
bezorger! Dan weet u ook bij wie u
moet zijn als u ons iets wilt laten
weten, een gesprek op prijs zou stel-
len, een vraag hebt of gewoon een
praatje fijn zou vinden. Hij of zij geeft
uw wens dan door aan het pastoraal
team of direct aan de pastores. Uw
kerkbladbezorger komt in wind en
weer bij u langs, dan is het goed om
te weten, welk gezicht erbij hoort en
hoe de stem van uw kerkbladbezor-
ger klinkt.
 
Het zou zo mooi zijn als we elkaar blij
zouden kunnen maken met een heel
klein beetje aandacht voor elkaar.
ds. Helga Frömming

 
Vanaf 4 juli gaan de deuren open
voor de hoofdexpositie van Chagall
waarvoor de stichting ‘Zingevende
Ambachten’ de mooiste werken te-
voorschijn haalt. Nu een uitsnede uit
de Bijbelse litho’s en de meest kleur-
rijke affiches. In deze laatste week
voor de schoolvakanties hopen we
veel mensen te ontvangen!. Van
harte welkom!   
Namens de stichting Zingevende
Ambachten - ds. Pieter van der Woel

7



Collectes bij de kerkdiensten
Zondag 18 mei: Rudolphstichting
De Rudolphstichting zet zich in voor
kinderen in Jeugddorp De Glind. Zij
willen uithuisgeplaatste kinderen,
een kwetsbare groep, een stimule-
rende leefomgeving bieden waarin
zij allereerst kunnen herstellen van
wat ze hebben meegemaakt. Vervol-
gens mogen ze weer gewoon kind
zijn. En dan komt er ook weer ruimte
voor ontwikkeling en kunnen kinde-
ren en jongeren zich voorbereiden
op en werken aan hun toekomst.
Zij kunnen uw hulp bij dit prachtige
werk -binnenlands diaconaat zoals
dat in de kerkelijke wereld wordt ge-
noemd- goed gebruiken.

Zondag 25 mei: Vakantiebureau
Steunfonds Het vakantiebureau heeft
als doelstelling het verkrijgen van
geld en aandacht voor de vakantie-
weken zoals die worden georgani-
seerd door Het vakantiebureau van
PSDV (Protestantse Stichting Diaco-
naal Vakantiewerk).
Het vakantiebureau organiseert al
ruim 60 jaar vakantieweken in aan-
gepaste accommodaties voor senio-
ren die niet meer zelfstandig op va-
kantie durven of kunnen, senioren
met een kleine sociale kring of met
een lichamelijke, visuele of verstan-
delijke beperking en voor mantelzor-
gers en hun partner met dementie.
Jaarlijks genieten 2500 gasten van
een heerlijke vakantie. Deze worden
mogelijk gemaakt door 1400 vrijwil-
ligers die de gasten verzorgen of be-
geleiden en activiteiten organiseren.

1 juni: KiA - Kerken in Myanmar
bieden traumahulp aan jongeren
en aardbevingsslachtoffers.
Myanmar lijdt sinds de militaire coup
in 2021 onder voortdurend geweld
en ernstige voedseltekorten. Het land
werd eind maart ook nog eens getrof-
fen door een zware aardbeving. Veel
kinderen en jongeren zijn door al het
(natuur)geweld getraumatiseerd, maar
praten over wat je meemaakt is in
Myanmar een groot taboe. De Raad
van Kerken wil dit doorbreken en
traint kerk- en jeugdleiders in psy-
chosociale zorg, zodat zij jongeren
kunnen helpen bij traumaverwer-
king. Deze getrainde vrijwilligers bie-
den ook traumahulp aan slachtoffers
van de aardbeving. De Raad van Ker-
ken stimuleert en ondersteunt ook
ouders om aandacht te hebben voor
de geestelijke gezondheid van hun
kinderen. Met dit werk verspreidt de
Raad van Kerken Gods troost en hoop
onder jongeren in Myanmar.

8 juni Heiloo: Ronald McDonaldhuis
Als je ziek bent, wil je je ouders het
liefst zo dicht mogelijk bij je hebben.
En natuurlijk wil je als ouder je zieke
kind geen minuut alleen laten. Dank-
zij Ronald McDonald huizen zijn ou-
ders altijd binnen een paar minuten
bij hun kind in het ziekenhuis. Een
veilig gevoel. Ook broertjes en zusjes
zijn welkom in een Ronald McDonald
huis. Noodgedwongen verblijven per
jaar 6.889 gezinnen in één van de
Ronald McDonald huizen. 

8 juni Limmen: WOL
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen is een kleine organisatie van
vrijwilligers. In Nederland geven ze
informatie over de onderwijsproble-
matiek in ontwikkelingslanden, m.n.
in Burkina Faso. De stichting onder-
steunt in het noorden van Burkina
Faso de onderwijs- en ontwikkelings-

15 juni Heiloo: Zing-Cirkel
Onder leiding van Maartje de Lint
zingt een groep ouderen onder het
motto: Samen zingen activeert li-
chaam en geest. Over haar werk met
een Zing-Cirkel in de Ter Coulster-
kerk zegt Maartje: mensen met dementie
laten een meer specifieke, intuïtieve reactie
zien; ze staan op, beginnen te glimlachen
of bewegen en worden vaak volledig in
beslag genomen door de muziek. Ze zijn
tijdelijk “terug” en laten gedrag zien dat er
al een poos niet meer was …..
Let op: 23 mei is de film 'Het Muziek-
medicijn' te zien in Theater De Beun!

29 juni Heiloo: Zomerkamp Heiloo
In de eerste week van de zomerva-
kantie (14 t/m 18 juli) kunnen kinde-
ren die dit jaar in groep 3 t/m 8 van
de basisschool zitten weer genieten
van een week vol leuke en sportieve
activiteiten. Het zomerkamp in Hei-
loo is ontstaan om alle kinderen de
kans te geven om een gave zomer-
vakantie te ervaren. Ook als er even
niet de middelen zijn om op vakantie
te kunnen. In Heiloo krijgen eerst de
kinderen uit minima gezinnen de
mogelijkheid om zich aan te melden.

Zondag 22 juni: KiA Binnenlands
diaconaat (vluchtelingen)
Nieuwkomers in Nederland hebben
het niet makkelijk. Of je nu asielzoe-
ker, statushouder of arbeidsmigrant
bent of helemaal niet over papieren
beschikt, je belandt in lange procedu-
res en uitzicht op een betere toe-
komst ontbreekt vaak. Kerk in Actie 
werkt samen met diverse (kerkelijke)
initiatieven die mensen helpen met
informatie, advies en scholing om
hun zelfredzaamheid te stimuleren.

projecten van DSF (Ontwikkeling
Zonder Grenzen). De WOL wil een
steentje bijdragen om de levensom-
standigheden van de plattelandsbe-
volking van Burkina Faso te verbete-
ren, en vraagt hierbij uw steun.
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Afscheid 25 mei in Limmen:
ds. E. Kooiman en ds. H. Ruitenbeek

Kerkasiel Kampen:
Wie gaat er mee 21 mei?
In vorige kerkbladen schreven we al over het kerkasiel in
Kampen. Al sinds 21 november vorig jaar is daar namelijk
dag en nacht een kerkdienst gaande zodat het gezin
Babayants, twee ouders en vier kinderen van 20, 14, 10
en 3 jaar, niet kunnen worden uitgezet naar Oezbekistan.
Het gezin verblijft al meer dan 11 jaar in Nederland en
heeft al die jaren in diverse AZC’s in Nederland gewoond,
vaak op minder dan 10 vierkante meter met z’n zessen!
Twee van de kinderen zijn dus zelfs hier geboren.
Wij hebben ons opnieuw ingetekend voor een gedeelte
van die doorgaande kerkdienst en wel op woensdag 21
mei van 14.00 tot 16.00 uur. Maar ook U kunt meedoen!
En dat kan op verschillende manieren. Wanneer u mee
zou willen gaan op woensdag 21 mei, kunt u zich bij ons
melden (072-8885550 of ejkooiman@ziggo.nl). Wij kijken
dan hoe we samen kunnen reizen naar Kampen.
U kunt ook een donatie doen. Op kerkasielkampen.nl (Doe
mee/doneren) vindt u de bankgegevens en een QR-code.
U kunt deze actie natuurlijk ook met uw gebed onder-
steunen. Wij hopen op uw steun in welke vorm dan ook.
ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman

Afscheid van Limmen
Zoals inmiddels bekend nemen we op zondag 25 mei
afscheid als predikanten van de gemeente Limmen. Bij
afscheid nemen hoort ook terug kijken, en dat doen we
deze dagen dan ook regelmatig. Het is inmiddels bijna 16
jaar geleden dat we voor het eerst in Limmen op de
kansel stonden; maar pas sinds 2017, na het afscheid van
ds. van der Wind, staan we als de ‘eigen’ predikanten van
Limmen op het ‘predikantenbord’. We hebben ons in
Limmen vanaf het begin ‘thuis’ gevoeld. De kracht van de
gemeenschap in Limmen was altijd dat je als bezoeker -
of als predikant - heel snel het gevoel kreeg dat je er
welkom was en dat je er op je plek was. En dat is niet niks!
 
Als we al die jaren door ons heen laten gaan, komen er
veel herinneringen boven. Natuurlijk aan kerkdiensten,
aan vergaderingen, organistenfeestjes, kerstboom-ritue-
len, gemeentezondagen en aan nog veel meer, maar toch
vooral aan mensen. Mooie herinneringen aan ontmoe-
tingen tijdens de huis-bezoeken of tijdens het koffiedrin-
ken na de dienst. Vrolijke herinneringen aan de talloze
grapjes en kwinkslagen van de koster. Maar er waren in
al die jaren natuurlijk ook verdrietige dingen; en dan
denken we - onder meer - aan de mensen die er inmid-
dels niet meer zijn en die lege plekken hebben achterge-
laten. Een gemis voor hun dierbaren, maar ook voor de
gemeente en voor ons!

 
Als we de balans opmaken van al die jaren in Limmen
kunnen we zeggen dat het in vele opzichten goede jaren
zijn geweest. En al waren er natuurlijk ook minder mooie
dingen, het goede overheerst. Er is dus veel reden om
dankbaar te zijn en dat zijn we ook. En hoewel het zeker
ook met een beetje pijn in ons hart is, zeggen we ook
tegen elkaar dat het goed is dat we gaan. Voor de ge-
meente is het goed en ook voor onszelf. Er waait weer
eens een nieuwe wind en dat geeft meestal nieuwe
energie.
Voorlopig blijven wij nog wel even aan de slag in andere
gemeentes als ambulante predikanten. We overbruggen
vacante periodes, waarna die gemeentes (hopelijk) weer
verder kunnen met een eigen vaste predikant. Op dit
moment doen we dat werk in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Na verloop van tijd trekken wij dan weer verder. We
voelen ons pelgrims onderweg. Hoe die weg precies zal
gaan, weten we natuurlijk niet, maar we gaan die weg in
vertrouwen en wensen dat ook de gemeente van Limmen
toe. Maar eerst het afscheid op 25 mei. We hopen u dan
allen te zien!
Wij willen iedereen bedanken voor alles wat we in de
afgelopen jaren hebben ontvangen aan liefde, vertrou-
wen en ondersteuning. En wij wensen de kleine veelkleu-
rige gemeente van Limmen en al haar leden een bloei-
ende toekomst toe en Gods Zegen.
ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman

In de kerkdienst op 25 mei om 10 uur nemen ds. Edward
Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek afscheid als predi-
kanten van de Protestantse Gemeente te Limmen.
 
We kijken terug op een mooie periode, waarin we een
nauwe band met elkaar hadden en een fijne samenwer-
king! Een periode van ruim 15 jaar - in 2009 werden
Hanneke en Edward al aan Limmen verbonden -  waar-
van bijna 8 jaar als onze 'eigen' predikanten. 
We zullen hen zeker gaan missen! 
De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de zangeres
Suzanne Leegwater en Sybren Boukes op orgel.
Na de dienst is er tijd voor een gezellig samenzijn in 'Ons
Huis' om met elkaar na te praten en Edward en Hanneke
de hand te schudden.
Elleke Metz-Meijer
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Boekbespreking

De wildernis: dreigend of bedreigd?
 
Onlangs, op 11 april, woonde ik in Leiden de presentatie
bij van een boek van onze vrienden Jan en Anthonia
Boersema met de titel Wij brachten de wildernis tot bloei. 
(Uitgeverij Contact). In dit boek beschrijven ze de ge-
schiedenis van de Afgescheidenen die in de jaren '40 van
de 19e eeuw onder leiding van de dominees van Raalte
en Scholte naar Michigan respectievelijk Iowa in de
Verenigde Staten emigreerden. Deze orthodoxe protes-
tanten vertrokken uit Nederland om geen last meer te
hebben van de beperkingen die de overheid (Koning
Willem I) hun oplegde voor wat betreft de manier waar-
op ze wilden geloven en kerkdiensten houden. Daarnaast
speelde ook de armoede een rol, en het verlangen naar
een beter bestaan. Het waren 'kleine luyden', zoals
Abraham Kuyper ze later noemde.
In die nieuwe wereld moest de wildernis verdwijnen. In
Michigan werden veel bomen gekapt en moerassen
drooggelegd, en in Iowa werd het lange prairiegras
omgeploegd. De wildernis werd negatief ervaren, als de
plek waar wilden (Indianen) en wilde dieren (wolven,
bizons) verbleven, en er geen sprake was van systemati-
sche landbouw die voedsel kon opleveren, kortom, een
heidense boel.
Hoe keken deze emigranten aan tegen het verdwijnen
van het 'gedierte' en de wildernis? De auteurs van dit
prachtige boek hebben dit onderzocht door de archieven
te raadplegen bestaande uit kranten, brieven en publica-
ties waarin individuele emigranten hun gevoelens uitten.
Uit dit archiefonderzoek blijkt overduidelijk dat het terug-
dringen van de wildernis, dat ook gepaard ging met het
uitroeien van diersoorten zoals de bizon, de beer, de wolf,
en de Amerikaanse trekduif (van die trekduiven waren er
in het begin van de 19e eeuw nog miljarden), als zegen-
rijk werd beschouwd. Het bracht de emigrante Anna Post
tot de uitspraak 'Wij brachten de wildernis tot bloei”, de titel
van het hier genoemde boek. Deze houding tegenover

de natuur werd gerechtvaardigd door het idee van de
cultuuropdracht, de opdracht aan de mens om de aarde
te exploreren en te bebouwen (“gaat heen en vermenigvul
digt U”). Er was dus een religieuze rechtvaardiging voor
het terugdringen van de wildernis.
Langzamerhand dringt nu echter het besef door, ook bij
de nazaten van deze emigranten, dat er grote nadelen
zijn aan het onbeperkt vernietigen van de wildernis. De
mens is ook rentmeester van de schepping, en wilde flora
en fauna verdienen ook een plek op aarde. Mw. Rienstra,
hoogleraar op Calvin College in Grand Rapids, een nazaat
van deze emigranten, pleit ervoor dat we plekken creëren
waar weer ruimte is voor de wildernis. In Wageningen is
er nu een hoogleraar, Liesbeth Bakker – ze sprak bij de
boekpresentatie in Leiden- die zich bezig houdt met
'rewilding' ecologie.
 
Ook in Nederland is goed te zien hoe de natuur nog steeds
teveel wordt teruggedrongen. Onlangs reden mijn vrouw
Herry en ik via provinciale wegen en weggetjes door
Friesland naar Drenthe. We zagen helaas geen enkel
bloeiend weiland, alleen maar dodelijk saai raaigras,
waarop geen enkele bloem of vogel was te zien. In
Drenthe zagen de essen van de dorpen er precies zo uit.
Op een aantal percelen werd de grond klaargemaakt voor
het poten van leliebollen. Deze lelies hebben veel gif
nodig, gif dat eufemistisch wordt aangeduid als 'gewas-
beschermingsmiddel'. Het effect is hetzelfde: het grond-
water raakt verontreinigd en als je het geluk hebt daar in
een mooi rustig dorp te wonen, is de kans op een ziekte
als Parkinson niet denkbeeldig.
Zo geldt nu dus: pas op met het tot bloei brengen van de wildernis.
Geert Booij
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Iona-weekend Schoorl 2025 
De Iona Community Nederland organiseert van 29 mei
tot 1 juni het jaarlijkse weekend in Dopersduin te Schoorl.
Het weekend staat open voor iedereen die wil proeven
aan de spiritualiteit en het gedachtegoed van de Iona
Community.
Dit jaar zoeken we de verbinding tussen de spiritualiteit
van Iona en de Benedictijnse traditie. Broeder Cleopas
van de Adelbertus Abdij in Egmond-Binnen is onze
gastspreker. Hij zal vertellen over het project ‘Levende
Aarde’, dat gericht is op eenvoud, zorg en aandacht voor
elkaar en de aarde die we delen met elkaar en al wat leeft.
Kernwoorden: bidden en werken, ora et labora.
Iona weekenden kenmerken zich door vieren, zingen,
pelgrimeren, stilte, creativiteit en gesprek.
Opgeven kan via: www.dopersduin.nl (/gasten/agenda).
Wil je meer weten? Kijk op www.ionacommunity.nl of
stuur een mail naar: secretaris@ionacommunity.nl

Tango met God
Bijbellezen net iets anders
Dansen? Mij niet gezien! Als er gedanst moet worden, dan vlucht
ik altijd naar de keuken om af te wassen of ik zoek een andere klus,
die mij ervoor beschermt om op de dansvloer terecht te komen.
Het woord ‘Bibliodans’ roept dan ook niet werkelijk posi-
tieve beelden bij mij op. Jammer eigenlijk. Het is namelijk
een eigentijdse methode van spirituele vorming, een
andere manier van Bijbellezen waarbij de Bijbeltekst in-
tensief met het hele lichaam wordt verkend en beleefd.
 
Riëtte Beurmanjer, die in het kader van het Waterputpro-
gramma een workshop Bibliodans komt geven, heeft er
zelfs een proefschrift over geschreven en hem ‘Tango
met God’ genoemd. Zij vertelt dat Bibliodans eigenlijk een
methode van lectio divina is – maar dan met het hele
lichaam. De tekst wordt in zijn volle diepte en breedte
niet alleen gelezen, maar ook ervaren en doorleefd.
De muziek en bewegingsopdrachten zijn de sleutel om
de tekst op een andere manier te gaan ontdekken. In de
beweging op muziek wordt de Bijbeltekst verweven met
de persoonlijke ervaringen en biografie van de dansers.
De geest waait als het ware door de dansers heen en
brengt hen tot verrassende ontdekkingen. Ontdekkingen,
die ze nooit hadden gedaan als ze de tekst alleen maar

Op bezoek bij Sint Nicolaas
Sint Nicolaas staat in de katho
lieke traditie bekend als heilige.
Zo is hij ook patroon, bescherm-
heilige, onder andere van zeelie
den én van de stad Amsterdam
die vanouds een sterke band
heeft met de scheepvaart.

 
We willen 24 mei bij de goedheiligman op bezoek gaan,
dwz. een bezoek brengen aan de oude Sint Nicolaaskerk,
de Oude Kerk in Amsterdam, en naar de oude schuilkerk,
oftewel Ons’ Lieve Heer op Solder, om af te sluiten bij de
Sint Nicolaaskerk, tegenover het Centraal Station.
Bezoek aan deze plekken zal voor ons de kapstok zijn om
ons te verdiepen in de reformatie, de periode daarna en
het herstel van de Rooms-Katholieke kerk in ons land.
Tussendoor zullen we ook ergens de lunch gebruiken.
Voor bezichtiging van zowel de Oude Kerk als de schuilkerk wordt
toegang geheven, maar een museumjaarkaart volstaat ook.
Wie: Henk Hudepohl en André Burghardt
Informatieavond: dinsdag 20 mei, 20 uur, Willibrordushuis
Excursie: zaterdag 24 mei reis per OV naar Amsterdam
Kosten: reiskosten OV, entrees, koffie en lunch
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of 072-5330906

hadden gelezen. De lichamelijke ervaring kan nieuw in-
zichten geven waardoor een Bijbeltekst ineens in een
ander licht komt te staan. De dans kan zelfs tot een vorm
van gebed worden. De muziek en de bewegingen zijn de
ruimte waarin God kan worden ontmoet. Iedereen danst
op zijn eigen manier met zijn eigen bewegingen. Zo
wordt de dans een middel om God met het hele lichaam
te prijzen en te danken.
Ritmegevoel en souplesse zijn niet nodig. Iedereen kan
een Bijbeltekst op zijn eigen manier dansend verkennen.
De kans is groot, dat deze middag een rijke en intensieve
ervaring oplevert, die je niet zo snel weer gaat vergeten.
En dat zegt iemand die helemaal NIET van dansen houdt!
Hartelijke uitnodiging om het te komen uitproberen op
zaterdag 24 mei om 14.30 uur in de Willibrordushuis,
Westerweg 267. Aanmelding wordt op prijs gesteld:
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Omdat wij geloven
in een Geest die ons bezielt,
ons verlicht en verwarmt,
ons aanvuurt en wegen wijst,
daarom bidden wij
tegen de kilte, tegen de eenzaamheid,
tegen zoveel verdriet.

Samen bewogen door Geest
die leeft en leven geeft,
en elk met onze eigen gaven,
willen wij doen wat wij bidden:
Opstaan tegen kou en onrecht en haat.
Om warmte. Om recht.
En om liefde.
 
            Margreet Spoelstra

Foto: Ritske Velstra


