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Koffieochtend
Spreuken 3 vers 21-35
 "Met wijsheid te werk gaan geeft rust".
Dat was de tekst voor die dag uit een
bijbels dagboek die we lazen tijdens
de koffieochtend in de Ter Coulster-
kerk. Zes dames zijn drie ochtenden
bezig geweest met het schilderen van
de Ter Coulsterkerk, in gedeelten,
waarna er één schilderij van wordt
gemaakt. En dit met heel veel plezier!
Waarschijnlijk krijgt dit een vervolg.
Mariet Mooiweer

Woensdag-koffie Limmen
Woensdag 20 maart is er weer een
koffie-ochtend in ‘Ons Huis’ van
10.30 tot 11.30 uur. Iedereen is van
harte welkom om elkaar te ontmoeten! 
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Samen Eten
In Limmen wordt weer een Samen
Eten-maaltijd georganiseerd op woens-
dag 20 maart in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgeven vanaf 6 maart i.v.m.
de voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Actie Kerkbalans
In januari is zowel in Limmen als
Heiloo de landelijke actie Kerkbalans
gehouden. Als u uw bijdrage al heeft
toegezegd, willen we u daar hartelijk
voor bedanken!
Hebt u dit nog niet gedaan, dan ver-
zoeken wij u dit alsnog te doen. Uw
geld wordt goed besteed!
 
Een tussenstand
Voor Limmen: Op dit moment is onge-
veer 75 % van de toezeggings-formu-
lieren binnen en hebben we in totaal
ongeveer € 21.500 aan toezeggingen
ontvangen. Het jaar 2024 geeft een
daling te zien van zo'n 20% t.o.v. 2023.
Een verwachte uitkomst. Ondanks
het negatieve resultaat zijn de giften
omhoog gegaan, waarvoor dank. De
leden die hun toezegging van 2023
nog niet voldaan hebben, hetzij ge-
heel of gedeeltelijk, krijgen deze
maand een brief met verzoek om
alsnog hun toezegging te voldoen.
 
Voor Heiloo: Ook in Heiloo is 75% van
de formulieren binnen.Tot nu toe is
aan toezeggingen  ongeveer € 125.000
ontvangen. Dit is minder dan begroot,
maar hopelijk komt er nog meer
binnen.

Tienerkerk
Wat een mooie groep jongeren voor
de jeugdkerk in Heiloo. Iedere eerste
en derde zondag van de maand. Er is
dan ook oppas voor de kleinsten en
kinderkerk voor 4-9 jaar. Kortom, het
hele gezin kan komen!
Vorige zondag werd er alsnog 'echt'
afscheid genomen van Christiaan, die
naar Bergen is verhuisd.
Pieter Jan van Roon

 
Dank!
Een woord van dank voor de gevers
van spontane giften in de loop van
het jaar. Tot slot nog een hartelijk
dankjewel aan alle vrijwilligers die
ook dit jaar weer hebben meegehol-
pen met deze actie!
Colleges van kerkrentmeesters te Limmen
en Heiloo

Tot het uiterste

Zó mens zijn
dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent.

Niet opgaan in jezelf,
niet leven beneden je niveau,

op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z’n geluk.

Zó mens zijn
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,

zó mens zijn
dat je solidair bent,
je verantwoordelijk voelt -

dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
samenleeft.
 
Hans Bouma
Veertigdagentijdkalender 2024
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"Licht, ontloken aan donker..."
 
Op de voorpagina een prachtige foto van de sleedoorn, die
vanaf maart vooral langs de bosranden in bloei staat.  De
bloesem is een teken dat de donkere winterdagen voorbij gaan
en de lente zich aankondigt. Wist u dat de blaadjes en bessen
van de sleedoorn ook gebruikt worden voor medicinale
doeleinden?
We zijn wanneer u dit leest al volop onderweg naar Pasen, het
feest van de opstanding, het feest van Licht. Maar er is geen
Pasen zonder de veertig-dagen-tijd, zonder het donker van
Goede Vrijdag. De eerste drie afbeeldingen zijn muurschilde-
ringen van Thé Lau in de 'Cultuurkoepel' , gefotografeerd door
Rotske Velstra. Helaas is het donker nog volop in onze wereld
aanwezig, het nieuws is er vol van.
 
In dit nummer leest u op pagina 4 alles over de komende vie-
ringen in de aanloop naar Pasen. Fijn dat het zowel in Limmen
als in Heiloo weer gelukt is om die diensten te organiseren.
Iedere keer weer voor vele vrijwilligers een grote inspanning,
zeker in tijden van vacatures.
Op pagina 5 schrijft pastor André Martens over het eerlijk zijn
naar ons zelf; laten we ons niet beter voordoen dan we zijn. In
Psalm 51 kunnen we er meer over lezen.
In een informatief stukje op pagina 7 worden de mooie activi-
teiten genoemd die Heiloo-voor-elkaar doordeweeks voor de
statushouders in de Ter Coulsterkerk organiseert. Ook dat is een
manier om het Licht te laten schijnen en het duister te over-
winnen! Of, zoals het lied op pagina 12 aangeeft:
Licht ontloken aan het donker, Licht gebroken uit de steen, Licht waar
achtig levensteken, werp Uw waarheid om ons heen!
 
De redactie wenst u een gezegende Pasen!
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Kerkdiensten
    
10 maart, 10.00 uur, 4e 40-dagen
Ter Coulsterkerk: 
ds. H.H.E. Frömming, Heiloo
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA Zending Indonesië
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. F.J. van der Wind, Oudorp
collecte: KiA Zending Indonesië
GGZ - 10.30 uur: Marc van de Giessen
mmv. Leonie Hennekens & zanggroep
 
17 maart, 10.00 uur, 5e 40-dagen
Ter Coulsterkerk: 
ds. P. van der Woel, Heiloo
collecte: KiA Rwanda - kinderen
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R. Willemsen, Castricum
collecte: KiA Rwanda - kinderen
 
24 maart, 10.00 uur, Palmzondag
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA Missionair werk
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. H. Hummelen, Egmond-B.
collecte: Stichting Epafras
collecte 2: KiA Missionair werk
GGZ - 10.30 uur: ds. Jantien de Vries
mmv: Jaap en Ine van Groenigen
 
Woensdag 27 maart
19.00 uur: Witte Kerk: Vesper
door de Liturgiegroep
 
Witte Donderdag 28 maart
19.00 uur Witte Kerk: Avondmaal
ds. N.M. Visser, Nrd.Scharwoude
collecte: Diaconaal werk Heiloo
19.30 uur Prot. Kerk Limmen Avondmaal
ds. D.C. Nicolai, Limmen
collecte: Fonds Bijzondere noden
 
Goede Vrijdag 29 maart
19.00 uur Witte Kerk: 
pastor A. Martens
m.m.v. gemeenteleden
19.30 uur Prot. Kerk Limmen:
Oecumenische dienst
 
Stille Zaterdag 30 maart
19.00 uur Witte Kerk: 
ds. H.H.E. Frömming, Heiloo
 
Pasen, zondag 31 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v, de Cantorij 
collecte: KiA ZWO Colombia
Prot. Kerk Limmen: ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: werelddiaconaat Colombia 
GGZ - 10.30 u.: Marie-José v. Bolhuis
mmv. Leonie Hennekens & zanggroep

 
7 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: Stichting de Hoop
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. A. van Nierop, Beverwijk
collecte: Stichting de Hoop
GGZ - 10.30 uur: Wessel Veenstra
mmv. Combo Collage Alkmaar
 
14 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H.H.E. Frömming
collecte: KiA Rwanda - kerk van hoop
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. J. Zuidema, Velsen-Zuid
collecte: de Bondgenoot

   
 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: vacant
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:

Stille week
Witte Donderdag 28 maart om 19.30
uur in de Prot. Kerk in Limmen.
Voorganger is ds. D.C. Nicolai.
Op Witte Donderdag gedenken wij
dat Jezus met zijn leerlingen bijeen-
kwam om het Pascha (de seider-
avond) te vieren, ter herinnering aan
de uittocht uit Egypte. Gedurende die
avond nam Hij brood, (het ongezuur-
de brood: matzot) en wijn en deelde
dat met hen. Daarin verwees Hij naar
wat te gebeuren stond: verraad, ge-
vangenneming, verloochening, ver-
oordeling tot de dood.
Wij horen over de instelling van het
Heilig Avondmaal en de weg die
Jezus voor ons ging. Net als Jezus en
zijn leerlingen vieren wij deze hele
dienst aan tafel. Ook doen wij dat
deze keer met matzes en wijn.
 
Goede Vrijdag 29 maart, ook om
19.30 uur, is er in de Prot. Kerk van
Limmen een oecumenische gebeds-
viering. Verzorgd door de werkgroep
oecumene en m.m.v. het Liturgisch
Koor van de Corneliuskerk, begeleid
door Peter Rjjs.
Centraal staat het lijdensverhaal van
Jezus naar het evangelie van Johan-
nes. Gevraagd wordt een bloem mee
te nemen voor de bloemengroet bij
het kruis.
 
Stille Zaterdag 29 maart om 19.00
uur  zal ds. H. Frömming voorgaan in
de dienst in de Witte Kerk in Heiloo.
Er is dus geen dienst in Limmen, maar
u bent allen hartelijke welkom in de
Witte Kerk te Heiloo.

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen
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Overspanning en onderspanning
Aan het begin van deze veertigda-
gentijd, op weg naar Goede Vrijdag,
was ik voor een overleg op het OLV
ter Nood. Na afloop liep ik naar de
'Rots in de branding’. En stond ik aan
de voeten van Christus. En ik besefte
dat ik in mijn leven vaak heen en weer
beweeg tussen overspanning en on-
derspanning. Ik bedoel daarmee dat
ik zoals op dat moment een stap naar
voren doe. Ik kniel dan in gedachten
neer op Golgotha, aan de voet van
het kruis. En op zulke momenten wil
ik dan niets liever dan mijn hele leven,
met hart en ziel, geven en wijden aan
de Gekruisigde. Die mij zo liefheeft,
dat Hij zichzelf helemaal gaf voor mij.
 
Maar als ik eerlijk ben, zijn er ook
andere momenten. In plaats van daar
te knielen, zet ik soms stappen naar
achteren, beweeg ik weg van het
kruis. Ik bedenk hoe weinig ik ervan
bak. Van mijn toewijding, mijn navol-
ging en dankbaarheid. Ik blijf dan op
afstand van het kruis en de Gekruisig-
de.
Het zijn twee uitersten. Knielen in
totale overgave en op afstand blijven
uit schaamte. Overspanning en onderspanning
 
Psalm 51
Psalm 51 schiet in mijn gedachten.
‘Schep in mij een zuiver hart o God’.
Over het innige verlangen van de
schrijver om vernieuwd te worden in
hart en geest.
In latere tijden is deze psalm toege-
schreven aan David. Hij zou hem
hebben geschreven na zijn affaire
met Batseba. Het gevaar is dan dat wij
dan ons hoofd schudden en zeggen:
Die David toch. Dat was me er eentje.
En misschien er ook wel bij denken:
dat zal mij niet overkomen.
 
En die reflex komen we vaker tegen
in de Bijbel. Als Jezus tegen het einde
van zijn leven zegt dat alle leerlingen
hem zullen verraden, hem zullen
laten vallen, roept Petrus meteen: ‘Al
zouden ze u allemaal verlaten, ik niet’.
En de andere leerlingen zeggen hem
dat na. Dat zou ik nooit doen. Het zal
mij niet gebeuren. Zo ben ik niet.
En dan is daar die laatste maaltijd van
Jezus en zijn leerlingen. En zegt hij
nadrukkelijk: ‘Met wie ik het brood en

de wijn deel, die zal mij verraden’. En
dan ontvangen ze allemaal brood en
wijn uit zijn hand en worden ze aan-
gewezen als verraders. Een van hen
zal het daadwerkelijk gaan uitvoeren.
En dan zie je dat de leerlingen dich-
terbij zichzelf komen. Niemand zegt
dan nog: dat zou ik nooit doen. Een
voor een komen ze naar Jezus toe:
ben ik het Heer? Iedereen realiseert
zich dat ze het in zich hebben. En dat
hij of zij hun plekje in Jezus kring ook
werkelijk alleen en helemaal te dan-
ken hebben aan zijn liefde, zijn trouw
en zijn genade.
 
Majeur in plaats van mineur
De vraag die psalm 51 aan jou, u, aan
mij stelt is deze: steken wij niet te veel
energie in het ophouden van de
schone schijn? In het overeind hou-
den van een bepaald beeld dat men-

sen zich van ons hebben gevormd.
Het beeld van een goed en gelovig
mens die zichzelf en anderen niet wil
tegenvallen.
Zou het niet bevrijdend kunnen zijn
om in de lijn van deze psalm voor het
eerst of opnieuw en dieper radicaal
eerlijk te zijn. Ons bestaan te laten
doorlichten door Gods Woord en
Geest. Om minder op onze tenen te
lopen, minder onze stand op te hou-
den. Dat schept zo’n ruimte. Dan hoef
je niet in een hoekje te blijven zitten.
En hoor wat David doet in vers 16 en
17: Majeur in plaats van mineur: ‘Ik zal
juichen om uw gerechtigheid. Ont-
sluit mijn lippen, Heer, en mijn mond
zal Uw lof verkondigen’.
‘Schep God een nieuwe Geest in mij
Een geest van licht, zo klaar als Gij’.
 
Pastor André Martens

Schep in mij een zuiver hart – Psalm 51
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Ot de Groot
De eerste keer dat Ot en ik elkaar
zagen was in 2001. Als toekomstig
predikant in Heiloo bezocht ik de
oude Moeder Gods en de toekomsti-
ge Ter Coulsterkerk. De vloer lag
open, cement werd aan- en weg
gedragen, kabels gelegd, het plafond
open, kortom voor mij een onover-
zichtelijk geheel. Maar gewerkt werd
er en Ot de Groot en Jan Visser met
vele anderen sloofden zich uit voor
het nieuwe Gods gebouw.  Al doende
begreep ik dat dit gebouw Ot zijn
kindje, zijn droom was. Natuurlijk
waren er ook wel twijfels en vragen
over zo’n kolossale ruimte…….
Misschien lag aan Ot zijn droom een
bijbeltekst ten grondslag, een tekst
waar hij iets mee had t.w. Hebr. 11:
1+2  “Het geloof legt de grondslag voor
alles waarop we hopen. Het overtuigt ons
van de waarheid van wat we niet zien”.
Uit deze tekst vloeit voort dat uit 'het
onzichtbare' of wel het geloof, iets
'zichtbaars' wordt gezien, gehoopt en
gebouwd. Uit dit 'onzichtbare' werd
een zichtbaar gebouw en kerk ge-
bouwd. En in dit fysieke gebouw kon
dan weer God geloofd, bezongen en
gediend worden. Was dat de cirkel
van geloven waar Ot voor stond?!
Vast staat dat Ot stond voor zijn ge-
loof en daar uit leefde. In de kring van
geloofsgetuigen (Hebr. 11) is hij nu
opgenomen en voegt hij zich bij zijn
geliefde Wies, gestorven in 2018.
Moge deze herinnering voor kinde-
ren en kleinkinderen een bemoedi-
ging zijn in het overdenken van hun
vader en opa. 
Moge zijn herinnering tot zegen zijn.
Ds. Robert Blaauw

Op zaterdag 13 januari overleed
Betsie Ouwendijk - van Erven op de
leeftijd van 97 jaar.
Betsie woonde nog altijd zelfstandig,
met veel hulp van haar drie dochters,
in de voormalige pastorie op de Van
Doornstraat, waar zij zo lang heeft
mogen wonen met haar man Phillip,
die ruim twee en half jaar geleden
overleed. Velen uit de gemeente
hebben daar - door de jaren heen -
de gastvrijheid en betrokkenheid van
Betsie mogen ervaren. Op de rouw-
kaart stonden dan ook de volgende
woorden:

Wij gedenken ...

Uit de kerkenraad - Limmen 
Ter bezinning praten we aan het
begin van de vergadering over hoop
voor het nieuwe jaar in een tijd waarin
we ons zorgen maken over de toe-
komst. We kunnen onze hoop ontle-
nen aan de woorden van Paulus:
Geloof, Hoop en Liefde. En een vol-
gende keer denken we na over
pelgrimeren. De mens is altijd in bewe-
ging en op zoek naar nieuwe dingen.
 
Aan het begin van het nieuwe jaar
wordt de agenda gevuld met invul-
ling van de bijzondere diensten, ver-
schillende activiteiten zoals een ge-
meentemiddag, medewerking van
musici en koren.
Er was een gezamenlijke bijeenkomst
met de kerkenraad van Heiloo, waar-
in de aspecten van samenwerken
werden besproken. Beide gemeenten
kunnen hulp vragen van een vertrou-
wenspersoon (zie pag.10).
In de periode dat Hanneke en Edward
met verlof (sabbatical) zijn, kunnen
we beroep doen op een poule van 4
predikanten als dat nodig is. Daar zijn
we heel blij mee!
Elleke Metz - Meijer

Gezamenlijke kerkenraads-
vergadering Limmen-Heiloo
 
Op 13 februari kwamen de kerkenra-
den uit Limmen en Heiloo in de Ter
Coulsterkerk bij elkaar voor het jaar-
lijkse gezamenlijke overleg.
Bedoeling is om elkaar beter te leren
kennen en te kijken of er meer sa-
mengewerkt kan worden nu de kerk
steeds kleiner wordt.
De vergadering werd geopend door
Roelie met als onderwerp: Hoop.
Jannie las het gedicht van Huub
Oosterhuis “Uit uw hemel zonder gren
zen komt Gij tastend aan het licht”. Het
gesprek ging over hoop en de vraag
is: waar hopen wij op of waaruit halen
wij onze hoop in deze tijd. We kwa-
men o.a. uit bij dankbaarheid voor
alles wat we nu ervaren.
 
Hoe gaan we verder?
Samenwerken en samen in gesprek
blijven zal de komende jaren nodig
zijn. De samenwerking zie je nu al
met het Kerkblad, dat door Limmen
en Heiloo samen wordt uitgegeven.
De redactie bestaat uit iemand uit
Limmen en twee mensen uit Heiloo.
Het blad ziet er goed uit en is ook
inhoudelijk belangrijk en de kerken-
raad sprak daar lovend over.
De kerkrentmeesters van beide ge-
meentes hebben al een paar keer
samen vergaderd . Ook de diaconieën
gaan meer overleggen. De afgelopen
jaren hadden we in Heiloo het Co-
lumbia project. Het project dat we
hierna kiezen, zal door beide diaco-
nieën worden bekeken. Zo komen we
steeds dichter bij elkaar in samen-
werking.
En de vertrouwenspersoon, die net in
Heiloo is aangesteld, wordt ook door/
in Limmen aangesteld (zie pag.10).
De avond eindigde met een informeel
samenzijn.
Jannie Edelman

Een open huis
voor velen een thuis
vol warmte en liefde
jouw bezige handen in rust
met vertrouwen gericht
op Zijn eeuwige Licht
Vrijdag 19 januari hebben we af-
scheid van Betsie genomen in de ter
Coulsterkerk in een dankdienst voor
haar - zoals ze zelf zei: ‘rijke en geze-
gende leven’. We lazen psalm 23, een
psalm die haar zogezegd op het lijf
geschreven was. We stonden daarom
aan de hand van deze psalm stil bij
verschillende fases uit haar leven en
haar sterven. Na afloop van deze
dienst is zij in het graf op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Holleweg
verenigd met haar man.
We wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en allen die haar
lief en dierbaar waren en haar missen
troost en Gods zegen.
Ds. Edward Kooiman
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Bloemetje van de
week…..
HEILOO - Iedere week geven we
vanuit de kerk een bloemetje, maar
aan wie?? Wel, b.v. als iemand ziek is
of een ongeval heeft, dan gaat daar
natuurlijk een bloemetje naar toe.
Sommige kerken vervangen dit bloe-
metje door een bloeiende plant in het
kader van de natuur. Bloemen gooi je
na een week weg, maar we zijn een
Groene Kerk, dus een plant is wel mili-
eu bewuster. Misschien iets om over
na te denken?
Maar wat doe je als iemand 90 jaar
wordt of als iemand veel voor de kerk

Bij deze wil ik de kerkenraad en ge-
meente Limmen hartelijk bedanken
voor het prachtige boeket bloemen
en de mooie, warme berichten op de
kaart aan het begin van mijn behan-
deling. Het doet mij heel goed dat ik
weet dat er aan mij wordt gedacht.
De behandeling zelf duurt een half
jaar, dan hoop ik weer de oude te zijn.
Aart van Sligtenhorst 

doet? Dat wordt lastig, want niet ie-
dereen wil weten dat hij/zij al 90 jaar
is, niet iedereen heeft de gezondheid
om 90 jaar te worden. Ook doen veel
mensen iets voor de kerk en dat is
vaak naar vermogen, de één kan
meer dan de ander, maar alles wordt
gewaardeerd. Gaan de bloemen
trouwens altijd naar iemand die lid is
van de kerk? Ook dat is een vraag en
het antwoord is eigenlijk dat dit niet
hoeft, wat dat betreft kunnen we best
uit deze bubbel stappen.
Weet u iemand, die echt een bloeme-
tje kan gebruiken in uw straat? Mis-
schien goed om daar als kerk ook
eens aanwezig te zijn. Sterkte wen-
sen, meeleven met onze naaste is ook
een opdracht toch? Kortom, denkt u
rustig met ons mee. We horen het graag!
Roelie van Diest en Janny Edelman

Bedankt voor de
bloemen
Door een gescheurde achillespees
was ik aan huis gekluisterd. Wat was
het plezierig om de bloemen van de
kerk te krijgen. Een cadeautje in triplo:
bloemen, kaart en een gezellig be-
zoek. De kaart met namen bewaar ik,
dat is een waardevol aandenken.
Joop Tulp

Heiloo voor Elka
en de Ter Coulsterkerk
De Stichting Heiloo voor Elkaar wil het
welzijn van statushouders in ons dorp be
vorderen. Vrijwilligers, waaronder onder
getekende, doen dit onder andere met
taallessen, huiswerkbegeleiding en activi
teiten voor jongvolwassenen. Dit gebeurde
tot afgelopen zomer in de bibliotheek. Die
werd gesloten wegens verbouwing. De Ter
Coulsterkerk heeft ons toen met open
armen ontvangen en stelde pro deo ruim
tes ter beschikking voor Samenspraak,
huiswerkbegeleiding en activiteiten voor
jongvolwassenen. De stichting is daar on
gelooflijk blij mee.
 
Samenspraak - Wekelijks krijgen
volwassen statushouders en NT-2’ers
bij Samenspraak les in de Nederland-
se taal. Veel deelnemers zijn thuiszit-
ters met geen of weinig kansen op de
arbeidsmarkt. De helft van de deelne-
mers is laaggeletterd en heeft geen of
nauwelijks onderwijs gehad. Samen-
spraak is naast een taalles ook een
wekelijks sociaal gebeuren. Er wordt
met elkaar gesproken, gelezen en
gewerkt aan woordenschat, spelling
en grammatica. Daarnaast wordt
aandacht geschonken aan actualitei-
ten in Heiloo en elders. De lessen
worden momenteel verzorgd door
10 vrijwilligers in verschillende ruim-
tes in de kerk.
 
Huiswerkbegeleiding - We onder-
steunen kinderen van statushouders
bij hun huiswerk. Taal- en cultuurver-
schillen bemoeilijken veel ouders
huiswerkhulp te bieden. Deze onder-
steuning gebeurt op maandag- tot en
met donderdag. We kregen ruimte in
de Ter Coulsterkerk. Nu doen we dit
weer in de bibliotheek.
In vakanties worden uitjes georgani-
seerd ter versterking van de onderlin-
ge band en ter onderbreking van vaak
wat saaie vakanties.
 
Jongvolwassenen in de kelder
Een aantal jongvolwassen statushou-
ders volgt (deeltijd)opleidingen, is pas
begonnen met werk of woont sinds
kort zelfstandig. Deze zaken zijn een

uitdaging voor hen, maar er kunnen
ook knelpunten ontstaan. We wilden
meer regulier contact met deze 18-
plussers. Er is in de Ter Coulsterkerk
een gezellige kelder en die blijkt ge-
knipt voor dit contact. Sinds begin
oktober komen wekelijks rond de tien
jongvolwassenen naar de kelder. Het
is een gezellig en veelzijdig gebeuren.
Er wordt gewerkt aan huiswerk, koffie
en fris gedronken, lol gemaakt en er
worden samen gezellige dingen ge-
daan, problemen besproken en ad-
viezen gegeven.

 
De toekomst - We zijn heel blij met
de ruimte die de kerk aan ons ter
beschikking stelt. Het is nog niet dui-
delijk hoe het verder gaat in de toe-
komst. We maken nu voor Samen-
spraak en de jongvolwassenen gratis
gebruik van de kerk, maar de kachel
moet er ook branden. Momenteel zijn
we in gesprek met kerkrentmeesters,
gemeente Heiloo en bibliotheek over
mogelijkheden voor Heiloo voor Elkaar.
 
Dank - Onze dank aan de kerk is
groot. De statushouders zijn erg blij
met dit onderdak.
 
Contact - Kijk, als u meer wilt weten
over ons, naar onze site: www.heil-
oovoorelkaar.com. U kunt ook ons
jaarverslag 2023 aanvragen per mail:
info@heiloovoorelkaar.com.
Namens het bestuur,Joop Tulp
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7 april: Stichting De Hoop
Iedereen kan in het leven tegen pro-
blemen aanlopen waar je zelf niet
zomaar uitkomt. Je merkt misschien
dat je jezelf niet meer in de hand hebt,
of dat je maar niet verder komt. Je
voelt je belemmert door angst, boos-
heid of je voelt je somber. 
Wanneer er problemen zijn ontstaan
en je hulp wilt, zoekt de Hoop met jou
naar passende hulp voor jouw situa-
tie en biedt gedurende de behande-
ling hoop en perspectief en daarmee
uitzicht op een nieuw leven. De weg
ernaar toe gaan ze samen met jou. Ze
respecteren wie je bent, of je hun
geloof deelt of niet. Ieder mens is
welkom. Je bent waardevol en er is
hoop om verder te komen.  
 
Herstel in een liefdevolle omgeving
"Mensen worden bij De Hoop gezien. We
bieden hen hoop en werken samen aan
herstel in een liefdevolle omgeving. Goede,
deskundige zorg mét een hoopvol toe
komstperspectief, dat is waar wij iedere
dag voor gaan. De Hoop is een christelijke
ggz-instelling met een krachtige bood
schap. Vanuit onze deskundigheid en met
als bron ons geloof, bieden we hulp aan
mensen, ongeacht hun achtergrond, wan
neer zij te maken hebben met psychische
problemen of verslavingsproblemen."

31 maart: KiA Colombia
In het noorden van Colombia komen
steeds meer toeristen naar de Caraï-
bische kust. Kansarme jongeren die
op zoek zijn naar werk, kunnen in hun
eigen omgeving leren hoe ze aan-
trekkelijke en gezonde maaltijden
kunnen koken, onder andere in een
rijdende kookschool. Zo kunnen elk
jaar 80 jongeren opgeleid worden
voor werk in hotels, restaurants of
foodtrucks. Jongeren die een eigen
bedrijf willen starten, krijgen een
mentor uit de horecasector.
Met uw gift in de collecte steunt u het
programma Werelddiaconaat van Kerk
in Actie en helpt u kansarme jonge-
ren in Colombia op weg naar een
inkomen en een hoopvolle toekomst.

24 maart: KiA Missionair werk
Het paasverhaal voor heel Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met
The Passion om het paasverhaal aan
miljoenen Nederlanders te vertellen.
Een missionaire kans! Rond deze
jaarlijkse uitzending ontwikkelt de
Protestantse Kerk extra initiatieven
om naar buiten gericht kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is een Passi-
onpakket, in samenwerking met
Alpha Nederland, waarmee kerken met
buurtbewoners een avond kunnen
organiseren en over de betekenis van
Pasen door kunnen praten. Ook bre-
der wordt er extra verdieping aange-
boden met een magazine en online.

24 maart Limmen: Stichting Epafras
Epafras vraagt aandacht en steun
voor Nederlanders die vast zitten in
buitenlandse detentie. Steun van de
overheid, de politiek, kerken en tal
van andere organisaties. Zo kunnen
zij gevangenen bezoeken en hen
helpen hun leven weer op te pakken.

17 maart: KIA Rwanda kinderen
Leerzame stripverhalen voor kinderen
In Rwanda zijn er weinig kinderboe-
ken. Drie Rwandese predikanten
laten leerzame stripverhalen voor
kinderen maken, die ze via scholen
door heel Rwanda verspreiden. Kin-
deren gaan beter lezen, maar leren
ook goed en kwaad, recht en onrecht
onderscheiden. Belangrijk in een land
waar men nooit meer een genocide
wil meemaken.
De stripverhalen gaan over bijbelver-
halen en over allerlei thema's vanuit

10 maart: KiA Zending Indonesië
Sterke vrouwen in de kerk
De lokale gemeenschappen op Pa-
poea Indonesië spelen een belangrij-
ke rol in de samenleving, vooral in de
afgelegen gebieden waar onderwijs
en gezondheidszorg slecht functio-
neren. Veel vrouwen nemen sociale
en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op
Papoea in het toerusten van vrouwen
voor deze taken. Het vormingscen-
trum P3W leidt vrouwen op, zodat ze
vol zelfvertrouwen kunnen bouwen
aan de kerk en de samenleving. Zij
kunnen een diaconale of maatschap-
pelijke training volgen, maar ook een
alfabetiseringscursus of naailes. Via
een voedingsprogramma licht men
vrouwen voor over gezonde voeding.
 
Op 8 maart was het Internationale
Vrouwendag. Daarom collecteren we
10 maart voor dit project met vrou-
wen in de hoofdrol. Met je gift in de
collecte steun je via het programma
zending van Kerk in Actie de toerus-
ting van vrouwen op Papoea.

het oogpunt van kinderen. Er zijn al
boeken gemaakt over hun gezond-
heid, voeding, christelijke normen en
waarden, kinderrechten, familieleven
en goed omgaan met de aarde. Via
hun school maken kinderen kennis
met deze stripverhalen. Ieder jaar wil
men 3000 nieuwe boeken versprei-
den, waaronder steeds twee boeken
over nieuwe onderwerpen, want ‘een
kind dat leest, wordt een volwassenen die
nadenkt', menen de oprichters.

Collectes bij de kerkdiensten
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Voortgang beroepingswerk
Ondanks de schaarste aan beroepbare predikanten heeft
de beroepingscommissie de afgelopen tijd diverse ge-
sprekken gevoerd met mogelijke kandidaten.
De volgende stap in de beroepingsprocedure is de zorg-
vuldige toetsing aan de profielschets voor de te beroepen
predikant voor Heiloo - Limmen.
Wij houden u op de hoogte.
Namens de beroepingscommissie, Lies Koenderman

Caritas Werkgroep Heiloo
Sinds ruim een jaar hebben wij van de CWH (Caritas
Werkgroep Heiloo) in het stiltecentrum van de Willibror-
duskerk een boodschappentafel voor de minima van
Heiloo. 
Wij vullen deze tafel tweemaal per week aan vanuit een
voorraad die wij via onze akties verkregen hebben.
Afgelopen maandag was ik voor dit doel in de Willibror-
duskerk en trof ik Christian de Groot van de 'Ter Coulster
diaconie'. Zo weet ik dat er ook in de Ter Coulsterkerk
nog steeds voor deze tafel ingezameld wordt. Dit feit
vinden wij hartverwarmend. Wij willen dan ook allen, die
ons steunen in ons project, heel hartelijk bedanken.
Joukje Holten, algemeen bestuurslid Caritas Werkgroep Heiloo

Paasactie van de Diaconie 
LIMMEN - In samenwerking met u hebben we vorig jaar
de paasactie gehouden. Samen hebben we een groot
bedrag ingezameld en daarmee hebben we mensen en
gezinnen, die het heel goed kunnen gebruiken, blij kun-
nen maken. Zij ontvingen een bedrag aan geld dat zij zelf
kunnen besteden. We organiseren deze actie om mensen
die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie
verkeren een extraatje te kunnen bezorgen. Het feest van
Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten,
veraf máár ook dichtbij!
 
Wilt u helpen de actie dit jaar weer mogelijk te maken?
Dat kan door een gift over te maken naar:
NL66 RABO 0373 7382 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Limmen o.v.v.Paasactie.Wij hopen ook dit jaar
weer op een succesvolle actie!

Weekend Iona Community
Oude verhalen nieuwe wegen  
De Iona Community in Nederland bestaat 25 jaar. In het weekend
in Dopersduin, 24-26 mei in Schoorl, staan we hier bij stil.
 
In het dagelijks gebed van de Iona Community lezen we:
Geef ... dat we nieuwe wegen mogen vinden om mensen te raken.
De sprekers dit weekend zijn mensen die vanuit hun
woon- en geloofsgemeenschap zoeken naar wegen
waarin de bijbelse boodschap van vrede en recht en zorg
voor de schepping nieuwe relevantie krijgt, om mensen
te raken, ... Deze zoektocht naar de verbinding tussen
geloof en relevantie in de tijd en wereld waarin je leeft is
een rode draad in de Iona Community.
Dit weekend biedt voor nieuwelingen een kennismaking
met de Iona Community en voor wie al langer betrokken
zijn een bezinning op de oude bronnen. Zo kunnen we
samen zoeken naar nieuwe wegen.
 
Je bent op vrijdag welkom v.a. 16.00 uur. Het weekend
eindigt zondag rond 15.00 uur. Tweemaal daags is er een
viering in Iona-stijl in de Kapel. Er is een inhoudelijk
programma, een pelgrimage, tijd om te zingen en tijd om
van het huis en de omgeving te genieten. Het weekend
kent vanwege het jubileum een feestelijk tintje.
Opgeven kan via www.dopersduin/agenda.nl
Meer informatie vindt je op www.ionacommunity.nl

WEG . . . van de Opstanding
Zondag 7 april hoop ik bij u voor te gaan in Heiloo. Het
is de zondag na Pasen en vaak wordt het verhaal van de
Emmausgangers gelezen en 'behandeld'.
Zo ook deze keer. Nu lijkt dit verhaal een vriendelijke
wandeling met keuvelende mensen. Ja, zeker teleurge-
steld in hun verwachtingen... maar zie hier: een Derde
voegt zich bij hen en 'lost' de vertwijfeling op. Klaar toch?!
Ik probeer dieper te graven. WAT is het dat mensen
WEGlopen, weg van de Opstanding?! En dat al zo kort na
de verrijzenis. Is het een signaal dat wij ook vandaag
kunnen verstaan? Opstanding als een 'onmogelijk' ver-
haal. Toen en nu! 
Een aardige wandeling of toch iets... om langer bij stil te
staan. WEG… van de Opstanding. U? Ik? 
Met hartelijke opstandige groet, Robert Blaauw
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Vertrouwenspersoon

Graag wil ik mij voorstellen: 
Annemiek Rijneveld; ik ben aangesteld als
vertrouwenspersoon voor de Protestantse
Kerken Heiloo en Limmen.

 
Een vertrouwenspersoon is eerste
aanspreekpunt als een iemand in de
gemeente zich niet veilig voelt door
ongewenste intimiteiten of machts-
misbruik door mensen in de kerkge-
meenschap, die een functie bekle-
den, professioneel dan wel vrijwillig.
Een uitgebreide uitleg hierover wordt
binnenkort gegeven op de website
van onze kerken.
 
In een kerk hoop je dat het aanspre-
ken van een vertrouwenspersoon
maar zelden nodig zal zijn. Wel is het
van belang dat wij als kerk nu ook
iemand hebben die hiervoor aan-
spreekbaar is.
 
Ikzelf vind het mooi om deze functie
te mogen bekleden. Na een leven
lang werk in de gezondheidszorg
weet ik goed met vertrouwelijke in-
formatie om te gaan. Verder heb ik de
benodigde cursus voor deze nieuwe
functie via PKN Nederland gevolgd.
Ook maak ik al enige maanden deel

uit van een regionaal samenwer-
kingsverband van vertrouwensper-
sonen. Hierin werken we samen met
collegae uit Uitgeest-Akersloot, Heems-
kerk, Beverwijk en Castricum. Ook
deze vertrouwenspersonen zijn dus
voor u als gemeentelid aanspreek-
baar. Zo kan elke gemeentelid een
vertrouwenspersoon kiezen die bij
hem of haar past.
 
Preventie is ook een onderdeel waar
ik mij op wil richten. Een veilige kerk
is iets wat iedereen toch wil? Zowel
jong als oud. Daarom wil ik daar ook
samen met u aan gaan werken. Daar-
over later meer.
 
Van de gemeente Heiloo mocht ik al
bloemen ontvangen, heel hartelijk
dank daarvoor. Ik hoop samen met u
allemaal te kunnen werken aan een
veilige kerk. Met zo’n hartelijke ont-
vangst gaat dat vast wel slagen.
 
Annemiek Rijneveld

_______________________________________________________________

Johannes-Passion
Zondag 17 maart om 3 uur voert Barokensemble Eik en
Linde de Johannes-Passion uit in de Witte Kerk.
 
In tegenstelling tot de Matthäus-Passion is deze Passion
muzikaal feller, maar tegelijkertijd wat ingetogener. Ook
volstaat hier een klein orkest en koor.
Het openingskoor verwijst niet zozeer naar Jezus’ lijden,
als wel naar zijn koningsschap (“Herr, unser Herrscher”).
Jezus houdt de regie, ervaart geen innerlijke conflicten,
hij meldt zichzelf: “Ïch bin es”(2x), waarmee hij zelfs de
soldaten weet te intimideren; hij draagt het kruis alleen,
behoeft geen hulp van Simon van Cyrene.
Bij Johannes is Jezus de Zoon van God die in opdracht
van de hemelse Vader neerdaalt op aarde om daar een
missie uit te voeren en bij de kruisiging weer opstijgt naar
de hemel.
Reserveren via de website concertenwittekerk.nl

Matteüs Passie
Op 23 en 24 maart brengt het koor van de Witte Duif olv.
Marianne Beitler de Matteüs Passie van Piet van Midden en
Gerard van Amstel ten gehore.

In de tijd voor Pasen wordt op veel plaatsen in Nederland
de Mattheüs Passion van
Johan Sebastian Bach
uitgevoerd. Dit geliefde
meesterwerk van Bach
vertelt het verhaal van
Jezus’ lijden en sterven
volgens het evangelie
van Mattheus.
In het spoor van deze
traditie worden tot op de
dag van vandaag ook
nieuwe Passies gecom-
poneerd. Eén daarvan is
deze Matteüs Passie: de
indringende teksten van
Van Midden vertellen het aloude lijdensverhaal, getoon-
zet op prachtige muziek van Van Amstel. De Passie bevat
vier oorspronkelijke koralen van Bach’s Matthäus Passion,
waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd om mee
te zingen. Oude en nieuwe muziek, koor- en samenzang
wisselen elkaar zo verrassend af. De muziek mondt uit-
eindelijk uit in een ‘tijd om op te staan’, om erbij te zijn
en om geraakt te worden.
De uitvoeringen zijn op zaterdag 23 maart (20.00 uur in
de Dorpskerk van Castricum) en op zondag 24 maart
(16.00 uur in de Protestantse Kerk in Limmen).
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Hoe God verscheen
in Jorwerd
 
Op 11 april a.s. hoopt Adri Steenhoek een lezing te geven
met de hierboven genoemde titel, in het kader van de
Waterputlezingen. Ik was geïntrigeerd door die titel, en
vroeg hem daarom het onderwerp van zijn lezing nader
toe te lichten.
 
Sommige lezers van dit blad zullen wel de associatie
hebben met de titel van het boek van Geert Mak, Hoe God
verdween uit Jorwerd, een boek over de secularisatie van
het Friese platteland, een eindpunt van het Christendom.
Maar hoe en wanneer verscheen God in Jorwerd? Adri
bedoelt hiermee, zo bleek in ons gesprek, het begin van
de kerstening van West-Europa door zendelingen uit
Ierland. Dat is het begin geweest van het Christendom in
ons land. Die kerstening is een belangrijk kantelmoment
geweest voor ons wereldbeeld en hoe wij geloven.
 
Adri is van plan om vanuit dat kantelpunt zowel terug als
vooruit te gaan in de tijd, en zulke belangrijke momenten
te bespreken. Hoe verliep het ontstaan en de geschiede-
nis van de mensheid voor die tijd?
We lezen het scheppingsverhaal in de bijbel niet meer als
een historisch verslag, maar wat betekent dat voor de
inhoud van het Christelijk geloof?
Die vraag kun je ook stellen bij andere belangrijke mo-
menten in de ontwikkeling van de wetenschap en onze
kennis, zoals het inzicht dat de aarde niet plat is, maar
een bol, en dat die bol slechts een marginaal onderdeel
is van het grote heelal. De ontwikkeling van de evolutie-
theorie vanaf de 19e eeuw (Darwin) stelt ons voor grote
vragen over ons wereldbeeld, en dat geldt ook voor de
inzichten in het brein en het bewustzijn die de moderne
neurowetenschap ons biedt.
 
Op 11 april zal Adri die ontwikkelingen in onze kennis en
ons wereldbeeld toelichten, en samen met de aanwezi-
gen in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk bespreken
wat ze betekenen voor geloof, kerk, en politiek.
 
Geert Booij
 
Wie:           Adri Steenhoek
Wanneer: donderdag 11 april, 20.00 uur
Waar:        Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo
Bijdrage:  er is een collecte (contant) bij de uitgang

Preek van de Leek
door Mart Brouwer de Koning
 
Rond de Waterput heeft weer een dorpsgenoot bereid gevonden
om een ‘Preek van de Leek’ te houden. De ‘preker’ trakteert ons op
levenslessen en deelt met ons bronnen van inspiratie. De ‘preek’
wordt afgewisseld met door hem/haar zelf uitgekozen muziek.
Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje
- na te praten met de (s)preker en met elkaar.
 
De 'Preek van Leek' op zondag 10 maart in de Witte Kerk
wordt verzorgd door Mart Brouwer de Koning.
 
 
Bijna 60 jaar heeft Mart gewoond en gewerkt op de
boerderij Ter Coulster. In die periode heeft hij ook de
belangen van de agrarische sector vertegenwoordigd bij
LTO Kennemerland-Zaanstreek, deels als voorzitter.
Mart is geboren in Heerhugowaard en zijn vader startte
in 1954 het bedrijf in Heiloo. Als boerenzoon was er niet
veel tijd om te studeren maar dat heeft Mart later met
cursussen ingehaald en ook de dagelijkse praktijk bleek
een goede leerschool. Als lid van het CDA en in de ge-
meenteraad beslist hij mee over zaken die de burger van
Heiloo raken.
 
In deze roerige tijden voor ‘zijn’ sector zal Mart vertellen
over de dingen die hem hebben geïnspireerd in het werk
als veehouder en raadslid.
Wat zijn zijn drijfveren en hoe heeft hij geprobeerd een
verbindende rol naar de maatschappij te vervullen? Welke
normen en waarden draagt hij uit in onze snel verande-
rende wereld?
 
Wanneer: zondag 10 maart om 16.00 uur
Waar:        Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo
Bijdrage:  er is een collecte (contant) bij de uitgang
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Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp Uw waarheid om ons heen!
 
Lied 600, Sytze de Vries
 
Foto: Bryce Canyon National Park Utah, 
          Pauline Wardenier - van Roon


