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Woensdag-koffie Limmen
Woensdag 19 juni is er weer een
koffie-ochtend in ‘Ons Huis’ van
10.30 tot 11.30 uur. Iedereen is van
harte welkom om elkaar te ontmoeten! 
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Jaarrekening
Inmiddels is (ook) de jaarrekening
2023 van de diaconie in Limmen
gereed. De verkorte versie komt op
de website:
www.pknlimmen.nl/anbi_diaconie 
Voor geïnteresseerden is de volledige
jaarrekening bij mij thuis in te zien,
vanaf het verschijnen van dit kerkblad
tot 25 mei 2024.
Sybren Boukes, tel. 5054850 of
diaconie-penningmeester@pknlimmen.nl

Uit de kerkenraad
van Limmen
Bij de opening van de vergaderingen
blijft 'de toekomst' ons bezig houden.
Enerzijds  moed en vertrouwen, an-
derzijds zorg om hoe verder.
N.a.v. de bijeenkomsten van 'de
Roadshow', een inspiratiebijeen-
komst van de gemeenten in de classis

Noord Holland, komen we tot de
conclusie dat het goed is om samen
te blijven werken met een of meer-
dere andere gemeenten. Daarover
gaat de kerkenraad zich bezinnen en
bezien hoe dat in de toekomst prak-
tisch uitvoerbaar is.
Op 15 juni is er weer een inspiratie-
beurs, waar drie kerkenraadsleden
naar toe gaan. De bijzondere dien-
sten werden geëvalueerd. Op Witte
Donderdag werd het heilig avond-
maal aan tafel gevierd, wat positief
werd ervaren. Goede Vrijdag was een
dienst waar de gesproken teksten en
de muziek mooi op elkaar afgestemd
waren. Tijdens de Gemeentemiddag
op 11 mei zal de diaconie vertellen
overr een diaconaal project. De Pink-
sterdienst op 19 mei is gezamenlijk
met de Corneliuskerk. Er worden al
plannen gemaakt voor de Gemeen-
tezondag op 8 september, wellicht
met een andere opzet dan gebruike-
lijk! De kerkenraad heeft gesproken
met de drie leden van de beroepings-
commissie voor Limmen. Jammer
genoeg is er nog geen positief resul-
taat geboekt. Er was een kandidaat,
maar die heeft uiteindelijk afgezegd.
De kerkenraden bezinnen zich over
hoe verder met dit proces.
Elleke Metz

Welke weg te
gaan?
Zaterdag 25 mei is er weer een ge-
meentemiddag in Heiloo. Deze vormt
de afsluiting van de serie van vijf ge-
meentemiddagen die er dit werkjaar
’23 – ’24 geweest zijn. De vraag van
deze middag is om samen met de
kerkenraad een 'denkrichting' te zoe-
ken voor de kerkgebouwen. Wat is
een goede denk- en ontwikkelrich-
ting met betrekking tot de huidige
twee kerkgebouwen? Wat leeft er bij
u welk scenario de kerkenraad het
best uit kan (laten) werken voor het
toekomstige huis (of huizen) van de
gemeente? Wat is uw inschatting dat
het best past bij de gemeente zoals
die zich in de (nabije) toekomst zal
ontwikkelen?
 
Het klinkt nogal abstract ‘denkrich-
ting’, maar concreter dan dat is het
nog niet, omdat de kerkenraad de
gemeente er uitdrukkelijk bij wil be-
trekken alvorens het concreter in te
gaan vullen. De kerkenraad gaat daar
dus aan werken, naar aanleiding van
de uitkomsten van deze gemeente-
middag. Ook de uitkomsten van de
andere gemeentemiddagenworden
erbij betrokken. Over die ideeën voor
nadere invulling komt de kerkenraad
weer bij u terug. Naar verwachting zal
dat ergens in oktober van dit jaar zijn.
De middag van 25 mei zullen we eerst

nog even doornemen wat er uit de
voorgaande middagen is gekomen
aan wensen en verlangens voor ge-
meente-zijn in Heiloo. We zullen
vooral kijken naar de gebouw-speci-
fieke zaken. Vervolgens zullen we u
meenemen naar de uitkomsten van
een kerkenraadsdag, die de kerken-
raad half april heeft gehouden. Die
dag leverde een drietal hele globale
schetsen op van mogeijke scenario’s
voor de kerkgebouwen, die volgens
de kerkenraad uitgewerkt zouden
kunnen worden. We zullen van elk
scenario een aantal voor- en nadelen
benoemen en daar kunt u natuurlijk
uw steentje aan bijdragen. Vervol-
gens gaan we interactief (ja, zo heet
dat tegenwoordig) met elkaar aan de
slag.
 
Zeer welkom dus deze middag. Za-
terdag 25 mei, 15.30 uur in de Ter
Coulsterkerk. Koffie staat klaar vanaf
15.00 uur. Het inhoudelijke deel van
de middag zal geleid worden door
onze interim-predikant, ds. Marius
Braamse.
 
Namens de kerkenraad, Roelie van Diest

De groene 'Tiny Church' op de Floriade
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Over Pinksteren en nieuw vuur!
 
Voor de komende Olympische spelen is het olympisch vuur
inmiddels vanuit Griekenland overgebracht naar Parijs. Een heel
oud symbool, laten we hopen dat het een echt sportief evene-
ment wordt.
 
Op de voorpagina zien we een soortgelijk beeld: de Paaskaars
van de 'gedenkhoek' van de Ter Coulsterkerk, aangestoken door
de komende generatie.  We hopen vurig dat ook de jongste
generatie in de toekomst op hun eigen manier het Licht blijft
doorgeven!
 
In het Pinksterverhaal lezen we over 'tongen-als-van-vuur'.
Pinksteren staat centraal in het artikel op p. 5 van ds. Helga
Frömmer. We worden aangemoedigd om een "hapje van Gods
geest in te ademen". Doet u mee?
 
De boekbespreking is dit keer van Bert Kramer. Hij beschrijft het
boek 'God-Schaamte', wat gaat over de terugkeer naar het
geloof. Inspirerend.
 
Tot slot leest u in dit kerkblad - naast veel gebruikelijk nieuws
- ook iets over de 'Groene Kerken". Hier wordt landelijk veel
aandacht aan besteed en wij doen daar graag aan mee.
 
De redactie wenst u veel leesplezier en inspiratie!
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Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: vacant
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten: vacature
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

   
 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Pinksteren in de Hortus
in Limmen
In de gedachte van Pinksteren wordt
samen met de Corneliusparochie en
de Protestanse Kerk een oecumeni-
sche viering georganiseerd.
Voorgangers zullen zijn ds. Robert
Blaauw en pastor Johan Olling. De
viering wordt voorbereid door de
oecumenische werkkgroep.
Als locatie is de tuin van de Hortus
Bulborum met de theekoepel als po-
dium, een prachtige plek. 
Wij hopen op stralend weer, maar bij
slecht weer kan uitgeweken worden
naar de tent van 'Ons Huis'. Wij nodigen
u allen uit voor deze bijzondere viering.
De viering is 19 mei om 10.00 uur in
de tuin van de Hortus Bulborum,
Werkgroep Oecumene Limmen

Kerkdiensten
19 mei Pinksteren: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA Bangladesh
Oecumenische buitendienst Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
Oecumenische werkgroep
mmv. Liturgisch Corneliuskoor 
collecte: Stichting WOL
GGZ - 10.30 uur: Marc van de Giessen
mmv Leonie Hennekens & zanggroep
 
26 mei: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: PSDV/ Roosevelthuis
Protestantse kerk Limmen:
ds. H. v.h. Maalpad, BoL
collecte: Stichting Noodfonds Castricum
 
2 juni: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. G.van Reeuwijk, Alkmaar
collecte: KiA Libanon Thuiszorg
Protestantse kerk Limmen:
ds. J.T. Zwart, Akersl;oot
collecte: KiA Libanon Thuiszorg
GGZ - 10.30 uur: Marie-José v Bolhuis
mmv Jaap en Ine van Groenigen
 
9 juni: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: Avondmaal
ds. H. Frömming, Heiloo
collecte: Ronald McDonaldhuis Alkmaar
Prot. kerk Limmen: Avondmaal
ds. P.Nijssen, Heiloo
collecte: KNRM-reddingsmaatschappij
 
16 juni: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P.Nijssen
collecte: Zingcirkel
Protestantse kerk Limmen:
ds. L.Rasser, Amsterdam
mmv One More Voice
collecte: Prot. Koopvaardij Werk
GGZ - 10.30 uur: ds Jantien de Vries
mmv Vocaal ensemble
 
23 juni: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. R. Lock, Bodegraven
collecte: Rudolphstichting
Protestantse kerk Limmen:
ds. H.Koolhaas, Aalsmeer
collecte: Rudolphstichting
 
30 juni: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. J. Esveldt, Amersfoort
collecte: KiA Moldavië ouderen

Tienerkerk Heiloo
Er zijn een aantal bijeenkomsten ge-
weest van de tieners in de kelder tij-
dens de kerkdiensten. De opkomst
was groot en de tieners zijn heel en-
thousiast om op deze manier samen
te komen. Elke eerste en derde zon-
dag van de maand zullen we deze
tienerbijeenkomsten tijdens de kerk-
dienst hebben. We hebben dan eerst
een moment waarbij iedereen een
kaarsje aan de grote kaars aan mag
steken en daarbij wordt gedeeld waar
we aan denken / voor willen bidden.
Daarna hebben we een wisselend
programma, zo interactief mogelijk.
Iedereen vanaf 10 jaar is van harte welkom!

Protestantse kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Moldavië ouderen
GGZ - 10.30 uur: Marc van de Giessen
mmv Leonie Hennekens & zanggroep
 
7 juli: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Sticht. Alkmaar Thuis
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
mmv One More Voice
collecte: Sticht. Alkmaar Thuis
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de zelfdiscipline zorgt voor de juiste maat van kracht en
liefde. Door van een afstandje na te denken over ons
handelen kunnen wij deze bijstellen en net iets meer
kracht bij zetten of net iets meer vergevingsgezindheid
en liefde tonen.
 
Zijn wij ons als gelovigen bewust van deze drie eigen-
schappen die de Geest van God met zich meebrengt?
Laten we de kracht tot ons doordringen? Of zitten we in
het dagelijks leven ademloos en angstig naar het wereld-
toneel te kijken? Bent u bang voor de toekomst?
Laat dan de zin uit de Timotheüsbrief goed tot u door-
dringen. Spreek hem meerdere keren per dag hardop uit.
“God heeft ons niet een Geest van lafheid gegeven, maar van
kracht, liefde en bezonnenheid.”
Ga stevig staan, adem diep in. Voelt u de kracht? Kies dan
vanuit bezonnenheid voor een dagelijkse daad van liefde.
Zo kunnen wij het verschil maken.
 
Adem Gods Geest in, tegen de angst en laat de adem van
God doordringen tot in de kleinste vezels van uw bestaan.
Neem een hapje van Gods Geest – en ga!
 
Ds. Helga Frömmer

Een hapje van Gods Geest
 
Wat doen mensen als ze een taak moeten volbrengen
waar ze bang voor zijn, bijvoorbeeld over een smalle brug
lopen, die hoog boven een kloof bungelt of de telefoon
oppakken voor een moeilijk gesprek? Ze ademen diep in.
 
Dat heeft natuurlijk een lichamelijk effect. Het ademen
zorgt voor rust. Mensen ademen als het ware, de angst
weg. Als we het met geloofstaal beschrijven, kunnen we
zeggen: ze happen nog een extra portie van Gods Geest.
 
Het Hebreeuwse woord voor geest is hetzelfde als wind
of adem. De adem van God is al helemaal vanaf het begin
in de Bijbel aanwezig. Reeds in het tweede vers van de
Genesis lezen wij, dat de geest van God (zijn adem) over
de woeste leegte zweeft – op zoek naar iets of iemand,
die tot leven gebracht kan worden. Met land en zee,
sterren, zon en maan is dat wat ingewikkelder – maar
zodra de eerste planten en dieren er zijn, heeft de geest
vrij spel. Overal ontstaat leven. De geest van God, de adem
van God, roept het leven wakker. We kunnen de Geest
van God ook opvatten als het grote geheim van het leven.
Zodra een wezen begint te ademen is de Geest van God
aan het werk.
 
Naast het bekende Pinksterverhaal uit handelingen vin-
den we in Johannes een mini-pinkstervertelling. Jezus
verschijnt aan de bange leerlingen en spreekt vrede over
hen uit. Daarna blaast hij hen aan en zegt “Ontvang de
heilige Geest”. Dat lijkt een vreemd gebaar, eigenlijk hele-
maal niet eerbiedig. Waarom zou je over iemand heen-
blazen? Jezus blaast de leerlingen als het ware voor de
tweede keer leven in, nieuw leven. De adem van de
Opgestane, is de adem, die sterker is dan de dood. Het
leven, de Geest van God, heeft de dood overwonnen. Met
deze nieuwe adem van de opgestane kunnen de bangige
leerlingen de wereld weer aan. Waar zouden ze immers
nog bang voor moeten zijn?
 
Wij zouden boeken vol kunnen schrijven over de Geest
van God, maar het kan ook in slechts drie woorden. In de
tweede brief aan Timotheüs wordt het karakter van Gods
Geest kort en krachtig omschreven. Timotheüs is verdrie-
tig en moedeloos omdat hij tijdens zijn missie met veel
tegenstand en onverschilligheid te maken krijgt. Hij ziet
het niet meer zitten om voor God aan het werk te zijn.
De schrijver bemoedigt hem met de woorden “God heeft
ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van
kracht, liefde en bezonnenheid.” Voor deze drie eigenschap-
pen hoeft Timotheüs dus niet met veel moeite zelf te
zorgen. Hij ontvangt ze door zijn geloof.
 
De drie woorden vormen een mooi evenwicht in men-
selijk handelen. Kracht, liefde en zelfdiscipline houden
elkaar in balans. De kracht helpt de bange mens om te
doen, wat hij/zij niet wil. De liefde houdt de kracht in toom
als deze doorschiet en scherven dreigt te veroorzaken en
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In Memoriam
Op 22 maart 2024 overleed op de
leeftijd van 93 jaar Henny Dijkstra.
Boven de rouwkaart stond: ‘In ver-
trouwen op de Heer’. In mijn laatste
gesprek met Henny op haar kamer in
de Loet, was dat de zin die als een
rode draad door het gesprek heen
liep. Ze ging slapen in vertrouwen op
de Heer, want ‘Ik mag hem vertrou-
wen, dat heeft Hij gezegd’.
Voor haar was dàt te weten cruciaal
om de cirkel van onrust, waarin ze
zich soms zo gevangen voelde, te
kunnen doorbreken. De onrust
maakte plaats voor rust. Rust als ant-
woord van God.
 
Ze was aan het einde van haar leven
dankbaar en telde haar zegeningen.
Dankbaar voor haar bestaan, haar
gezin. Ze noemde hen haar grootste
cadeau. In de afscheidsdienst klon-
ken warme woorden over haar als
moeder en oma. Hoe ze betrokken
was bij de ander. Niet alleen bij haar
gezin, maar bijvoorbeeld ook in haar
werk als diaken in de kerk. Omzien
naar de ander hoorde bij haar.
We lazen de eerste drie verzen uit
psalm 103. Geschreven door iemand
die het geloof niet altijd op zak heeft.
Een psalm waarin je proeft hoe fra-
giel, vluchtig en eindig het leven kan
zijn. Dat je steken laat vallen. Maar
zich ook realiseert; dit ben ik. En er is
Iemand die mij kent, die mij accep-
teert en van mij houdt met mijn
kracht, maar ook met mijn feilbaar-
heid. Henny voelde zich zo gekend
en gehoord.
Toen ik haar vroeg of ze ook vooruit
keek, zei ze: ‘ik ga op naar het licht’.
Op speciale dagen gaven ze als gezin
elkaar het licht door. Nu geeft zij het
licht door met de prachtige woorden
uit Romeinen 12: 12 als getuigenis:
‘Laat zien dat je blij bent, omdat je op
God vertrouwt. Houd vol als je in
moeilijkheden, en blijf altijd bidden’.
(BGT)
 
We wensen haar gezin toe dat het
licht van Pasen, dat over het leven van
Henny straalde, nu met hen mee mag
gaan, als een licht op hun weg door
het leven en vooral op momenten dat
er gemis is en stilte.
 
Pastor André Martens

Alphacursus   
Afgelopen donderdag 25 april is de
Alphacursus van start gegaan met 8
deelnemers. Verschillend van leeftijd,
afkomst, achtergrond en de reden
waarom ze deze Alphacursus willen
volgen. Maar alle 8 hebben het ver-
langen om meer te weten over het
geloof.
 
Wat geloof ik eigenlijk? En waarom
geloof ik?  Deze en andere vragen
komen aan de tijdens deze cursus, die
ik samen met mijn collega Jeroen de
Wit van het OLV ter Nood organiseer.
Een bijzondere samenwerking, in de
passie voor ons geloof dat we samen
delen en in het verlangen om ande-
ren te helpen dat geloof te ontdekken.
Hem te leren kennen.
 
Deze samenwerking past heel mooi
in ons jaarthema: ‘Ga mee, samen
getuigen van Gods geloof, hoop en
liefde’. Het is een prachtig voorbeeld
hoe deze oproep handen en voeten
wordt gegeven.
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de
Alphacursus en vragen hebben over
wat het precies inhoudt, neem gerust
contact met me op.  
Pastor André Martens 
06-22494089 /  a.martens@pknheiloo.nl 

Bedankje van
Henny
Een week voor haar overlijden belde
Henny Dijkstra mij op. Zij had in het
verleden bloemen van de kerk gehad,
maar er nooit voor bedankt. Dat vond
ze heel vervelend. Ze wist dat haar
leven afliep. Ik heb haar toen beloofd
om namens haar te bedanken voor
de mooie bloemen, waaruit sprak dat
er aan haar gedacht werd. Dit heeft
haar goed gedaan.
Roelie van Diest

Betrokkenheid
Hartelijk dank voor de bloemen die ik
mocht ontvangen na mijn val. De
kaarten, telefoontjes en bezoekjes
hebben mij veel goed gedaan. Het is
fijn die betrokkenheid te ervaren.
Hartelijk dank daarvoor!
Marijke de Groot

Misschien is er geen gevoel
dat groter geluk geeft

dan dat men voor andere
mensen iets kan betekenen.

Dietrich Bonhoeffer
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Uit het pastoraal overleg
Het Pastoraal-Overleg-Heiloo bestaat op dit moment,
naast mijn persoon, uit de volgende personen:
Carollna Jovanovic, coördinator wijk A,
Machda van der Meulen- coördinator wijk B,
Wilma Westers  coördinator wijk C,
Marijke de Groot, coördinator wijk D,
Attie Slagter, bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden.
Op het kaartje hiernaast kunt u zien, waar de wijken
precies liggen in Heiloo. Mocht u toch nog vragen hebben
over in welke wijk u woont, laat het ons dan weten.
 
Wijkmiddagen
We hebben afgesproken dat elke wijk jaarlijks een ge-
meentemiddag organiseert. Op dit moment verschilt dat
per wijk en dat is onduidelijk. Elke wijk bepaalt zelf in
welke maand zij het organiseert. U wordt daar natuurlijk
van op de hoogte gehouden. De gemeentemiddagen
hebben hun waarde bewezen. Ze zijn laagdrempelig en
we ontmoeten er ook gemeenteleden die we niet zo snel
in de zondagse eredienst ontmoeten. En tijdens zo’n
middag ontstaan er nieuwe pastorale contacten en daar
gaat het vooral om.
 
Durf te vragen- kaart
Hiernaast leest u hoe het Pastoraal Overleg deze kaart
nieuw leven wil inblazen.
 
Gedenkhoek
We ontvangen positieve reacties op de gedenkhoek die
we ingericht hebben, met daarin de gedenkstenen van
gemeenteleden die overleden zijn, een boekje met
daarin de betreffende rouwkaarten en liturgieën, en een
brandende Paaskaars.
 
Waarneming
We hebben in het Pastoraal Overleg afgesproken dat als
ik er niet ben, bijvoorbeeld in verband met vakantie, dat
Machda dan op de hoogte is van op dat moment spelen-
de dringende pastorale vragen, en dan met name als het
gaat om overlijdens van gemeenteleden. Zij kan dan
contact leggen met de meest betrokkenen.
 
Pastoraal bezoek
De tijd dat elk gemeentelid standaard 1 of 2 keer per jaar
bezocht werd is voorbij. Toch willen we daar waar nodig
aanwezig zijn. En daarbij is het soms nodig dat u zelf
contact met ons zoekt. En weet u, als je ons belt, dan heb
je al snel een afspraak!
 
Tenslotte
We zijn dankbaar dat we als Pastoraal Overleg vorm en
inhoud mogen geven aan het pastoraat in onze gemeen-
te. Pastoraat, naar elkaar omzien, is de kern van elke
gemeente. Maar we kunnen het niet alleen. Blijf met ons
meedoen, meedenken en bid voor wijsheid en zegen op
ons werk.
 
In Hem verbonden, pastor André Martens

Durf te vragen!
Vorig jaar introduceerde het Pastoraal Overleg Heiloo, de
‘Durf te vragen’ kaart. Een kaart waarop je als gemeentelid
aan kon geven of je vragen had over pastoraat of over
andere zaken die spelen in je leven of in de gemeente.
Na een flitsende start merken we dat er nu geen gebruik
meer van wordt gemaakt en dat is jammer. In het Pasto-
raal Overleg hebben we nagedacht over hoe we de kaart
nieuw leven in kunnen blazen. Want we geloven in het

idee om u als gemeen-
te mee te willen doen
als het gaat over pas-
toraat, met aandacht
voor het eigen verhaal,
maar ook het verhaal
van de gemeente.
 
 

Op zondag 26 mei zal de ‘Durf te vragen’ kaart centraal
staan in de laatste themadienst van dit jaar met als thema:
‘Doe mee’. Aan de hand van het verhaal van Job, denken
we na over de vragen die dit verhaal oproept: waarom is
er lijden in deze wereld? Wat heeft God ermee te maken? 
En u krijgt de kans om de vragen die u heeft, die het
verhaal bij u oproept, op te schrijven op de ‘Durf te vragen’
kaart, die we voor deze dienst aanpassen. Om daarna
samen onze vragen aan God op te dragen. Ook deze
dienst wordt samen met gemeenteleden voorbereid. Via
de kerk-app hou ik u op de hoogte.
 
Verder hebben we de brievenbus waarin u de kaarten
kunt stoppen op een betere zichtbare plaats gezet, na-
melijk op de tafel in de hal van de kerk. En de kaarten
liggen ernaast. Schroom niet om een kaart in te vullen als
u een pastoraal bezoek zou willen of andere vragen heeft.
En natuurlijk staan we open voor andere ideeën om deze
kaart te gebruiken!
Met een hartelijke groet, namens het Pastoraal Overleg,
Pastor André Martens
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Collectes bij de kerkdiensten
19 mei Limmen: WOL
Landen die arm zijn, hebben geen
geld om een goed onderwijssysteem
op te zetten. Zonder onderwijs blijft
de bevolking ongeschoold en onwe-
tend. Onwetende mensen zien geen
mogelijkheden om uit de armoede te
ontsnappen. Arme mensen hebben
geen geld om hun kinderen naar
school te sturen. Ook kunnen zij geen
belasting afdragen. En overheden
hebben daarom vaak geen middelen
voor basisvoorzieningen als onder-
wijs en gezondheidszorg. Op die
manier zitten arme landen vaak in
een vicieuze cirkel.
Stichting WerkgroepOntwikkelingsamen
werkingLimmen werkt samen met een
vaste partner, Développement Sans Fron
tière (DSF). Samen proberen ze de vi-
cieuze cirkel van onwetendheid en
armoede te doorbreken en kinderen
en jongeren in Burkina Faso een be-
tere toekomst te geven.
 

26 mei Limmen: 
Stichting noodfonds Castricum
Sinds 1996 werken de Diaconieën van
de Protestantse kerken in Castricum,
Akersloot en Limmen en de Lokale
Caritas Instellingen van de Rooms--
Katholieke kerken in Castricum en
Limmen samen om hulp te verlenen
aan mensen die in financiële nood
verkeren. Maar ook om kerkelijke en
andere groeperingen bewust te
maken van de benarde sociaal-maat-
schappelijke situatie van mensen en
de saamhorigheid met, en tussen
hen, te bevorderen.

19 mei Heiloo: KiA Bangladesh
Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is
het niet vanzelfsprekend dat ge-
meenteleden samen een sterke ge-
meente vormen. Christenen vormen
een kleine minderheid en het oplei-
dingsniveau in de dorpen is laag. Om
dorpsgemeenten te helpen vitaal te
zijn en te blijven, ondersteunt Kerk
inActie de gemeenteopbouw, door
bijbelonderwijs, kinderwerk, het op-
leiden van lokale voorgangers en
diaconaat.
Lokale voorgangers leren tijdens
trainingen hoe zij kunnen voorgaan
in een dienst, de zangdienst kunnen
leiden, zondagsschool kunnen geven
of leiding kunnen geven aan een
jongeren- of vrouwengroep. Dankzij
dit programma kunnen de gemeen-
ten groeien in geloof en in dienst-
baarheid binnen en buiten de eigen
gemeenschap.

26 mei Heiloo: PDSV Rooseveldhuis
Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn
ligt het prachtige landgoed Hydepark.
Op dit landgoed staat Nieuw Hyde-
park. Het Rooseveltpaviljoen van
Nieuw Hydepark is een volledig aan-
gepaste accommodatie waar men-
sen een heerlijke vakantie kunnen
door brengen

16 juni Heiloo: Zing-Cirkel
Onder leiding van Maartje de Lint
zingt een groep ouderen onder het
motto: Samen zingen activeert li-
chaam en geest. Over haar werk met
een Zing-Cirkel in de Ter Coulster-

2 juni: Kerk in Actie Libanon
Door de zware economische crisis in
Libanon zoeken veel jongeren werk
in het buitenland, waaronder veel
ervaren verpleegkundigen. Ouderen
blijven alleen achter als hun kinderen
zijn vertrokken. Hierdoor is er veel
vraag naar thuiszorgwerkers. Dat
biedt Libanezen en Syrische vluchte-
lingen in het land de kans om in deze
sector aan de slag te gaan.
Kerk in Actie ondersteunt medische
trainingen voor Libanezen en Syri-
sche vluchtelingen. Na de training en
hun diplomering kunnen ze vrijwel
direct aan het werk en ook beter zorg
verlenen aan hun eigen familieleden
en buren. Dat biedt hoop voor de
toekomst!

kerk zegt Maartje: mensen met dementie
laten een meer specifieke, intuïtieve reactie
zien; ze staan op , beginnen te glimlachen
of bewegen en worden vaak volledig in
beslag genomen door de muziek. Ze zijn
tijdelijk “terug”. Laten gedrag zien dat er al
een poos niet meer was …..

 
 
23 juni: Rudolphstichting
In Nederland zijn ongeveer 45.000
kinderen uithuisgeplaatst. Ze maak-
ten in hun jonge leven al té veel mee.
In De Glind, een klein dorpje in het
midden van Nederland, vinden ruim
120 uithuisgeplaatste, getraumati-
seerde kinderen een veilig thuis in de
28 gezinshuizen die verspreid staan
over het verder heel gewone dorp. De
Rudolphstichting steunt in het
Jeugddorp alle voorzieningen die
bijdragen aan het herstel, de ontwik-
keling en het welzijn van gezinshuis-
kinderen.
 
30 juni: KiA Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare
ouderen er alleen voor. Door de hoge
werkloosheid in dit armste land van
Europa werken hun kinderen veelal
in het buitenland. Moldavië kent bo-
vendien geen zorgstelsel vanuit de
overheid. Ouderen leven dikwijls in
afgelegen dorpen zonder voorzie-
ningen. Ze hebben niemand om op
terug te vallen. Met steun van Kerk in
Actie biedt thuiszorgorganisatie Home
Care aan ouderen verpleegkundige
hulp, en zorgt voor medische hulp-
middelen als krukken en rolstoelen.
Jaarlijks ontvangen 200 ouderen
liefdevolle thuiszorg en worden vrij-
willigers en professionals getraind in
het bieden van zorg op maat.
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Ga mee ...
 
De PKN heeft dit jaar als thema 'GA
MEE' gekozen, waarmee we ook als
gemeente Heiloo in september van
start zijn gegaan. Dit thema roept ons
op om uit onze bubbel te stappen en
samen met andere christelijke ge-
meenschappen te kijken hoe we
kunnen getuigen van Gods Geloof,
Hoop en Liefde.
In dit kader heeft André Martens reeds
contact gehad met de Eritrese kerk en
met Arabische christenen en ook
samen een dienst georganiseerd.
Afgelopen maand hebben we een
gesprek gehad met 'Leef! Heiloo'. Dit
is een groep evangelische christenen
in Heiloo, die een gemeenschap vor-
men en bijeenkomen in één van de
zalen van OLV Ter Nood. Graag wil-
den we kijken of er een mogelijkheid
tot samenwerking is, buiten het feit
dat we al jaren samenwerken in de
kersttocht, die ieder jaar in het Ter
Coulsterbos wordt georganiseerd.
Tijdens een prettig gesprek hebben
we geconstateerd dat er verscheide-
ne raakvlakken zijn op het gebied van
naar buiten willen treden (Kerstdoor-
loop, Passion, Alphacursus samen
met OLV ter Nood). Over de Alpha-
cursus kunt u in dit Kerkblad meer
lezen.
Ook een verlangen aan onze kant om
nog meer betrokken te worden bij het
beleven van het geloof hebben we
besproken. We zien mogelijkheden
om samen met Kerst en Pasen ver-
binding te zoeken. Ook het idee om
eens samen een dienst te organiseren
hebben we besproken. Op dit mo-
ment hebben we afgesproken om
eerst alles even te laten bezinken en
dan in de komende tijd te kijken welke
activiteiten we samen willen gaan
ontplooien.
Graag willen we ook op deze manier
toenadering zoeken tot de Engelse

Wat kan ik doen?
Deze vraag drong zich aan mij op
toen de oorlog in Oekraïne losbarstte.
Wat kan ik doen als individu? Tot ik
een dringende oproep op sociale
media las. Toen wist ik: ik ga aan de
slag als matchmaker bij Takecarebnb.
 
Takecarebnb is een organisatie die
vluchtelingen met een verblijfsstatus
voor drie maanden verbindt aan een
Nederlands gezin. Dat leek mij een
mooi menselijk concept, gericht van
mens tot mens.
Duizenden Nederlanders meldden
zich indertijd aan als gastgezin voor

kerk om ook hier de verbinding met
elkaar vorm te geven. We houden u
op de hoogte.
André Martens Roelie van Diest

Oekraïense ontheemden. Met veel
van deze gezinnen heb ik lange ge-
sprekken gevoerd. Over hun moge-
lijkheden en motivatie. Over hun
verwachtingen en kwetsbaarheden.
Zoals ik altijd zei: we praten over uw
warme hart, maar ook met een koel
hoofd.
Sinds anderhalf jaar match ik status-
houders die dat willen aan een gast-
gezin. Het liefst in de gemeente waar
ze een huis gaan krijgen. Gasten ver-
tellen ons dat zij zich - na hun soms
lange wachttijd in een AZC - weer
mens voelen door de rust, ruimte en
persoonlijk contact bij het gastgezin.
Het gastgezin vindt het fijn om ze hun
weg te laten vinden in de buurt en in
de Nederlandse taal en cultuur.
Ik begeleid het hele proces van intake
tot en met logeren. En ik onderhoud
het contact met het gastgezin en met
de gast.
Zo werk ik ook in Limmen en Heiloo.
Het aantal gastgezinnen in deze regio
is momenteel laag. Ik ken genoeg
statushouders die graag hier een
gastgezin vinden, maar ik kan ze
jammer genoeg niet matchen.
Wie zich ook afvraagt: wat kan ik
doen? nodig ik van harte uit zich te
oriënteren op de vraag of gastgezin
worden iets voor u is.
Op www.takecarebnb.org vindt u
veel nuttige informatie. Ik reageer
ook graag persoonlijk op uw vra-
gen: marijke.jansen@takecarebnb.org
Marijke Jansen

(Winter) kleding gevraagd!
Op 16 juni gaat ds. Rasser, havenpre-
dikant in Amsterdam voor in de dienst
in Limmen. Net als de vorige keren is
deze zondag de collecte voor “zijn”
werk in het zeemanshuis.
Graag zou hij een auto vol met kle-
ding mee naar Amsterdam nemen,
en daar willen wij dit jaar weer voor
zorgen. In de haven van Amsterdam
meren veelvuldig schepen aan met
een bemanning afkomstig uit war-
mere streken. Zij zijn vaak niet ge-
kleed op ons klimaat. Ds. Rasser wil
hen graag van kleding voorzien waar
zij warm in blijven, zoals jassen, trui-
en, mutsen, sjaals en handschoenen.
Mocht u wat van deze kleding over
hebben, dan kunt u die voor de dienst
afgegeven. Mocht u niet in de gele-
genheid zijn dit die zondag te doen,
dan kunt u het vanzelfsprekend ook
eerder aan ons kostersechtpaar
(Zuidkerkenlaan 21) overhandigen.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.

9



God-schaamte
Een eigentijdse expeditie op zoek naar God

Stephan Sanders
 
De Eerste Bergensche Boekhandel kon er niet vanaf komen; ik
mocht het boek voor € 3 meenemen. Dat bleek een goede koop.
 
Ik kende Stephan Sanders
van zijn columns in Trouw,
intelligent en puntig. Hier is
iemand met een hoog 'Merk
Ik', zoals het hij zelf noemt,
aan het woord. Dat heeft hij
ook wel nodig gehad in zijn
leven. Zijn moeder stond
hem na een onduidelijke
worstelpartij in een hotel in
Londen direct bij de geboor-
te af. Hij kwam in een bijzonder liefderijk katholiek gezin
terecht. Maar zijn huid was onduidelijk bruin en zijn ho-
moseksualiteit vond niet iedereen gewoon.
Vanaf zijn dertiende jaar begon God weg te glijden uit
zijn leven en in de jaren daarna moest hij als het woord
G’d ter sprake kwam, dit met minstens twee flessen wijn
wegspoelen.
 
Maar toen keerde hij terug naar het geloof én de kerkgang
in de St. Nicolaaskerk in Amsterdam, vlakbij het Centraal
Station. Hij werd overvallen door een gevoel van
schaamte, God-schaamte. Vroeger schaamden we ons
om over seks te praten en hadden we veel uit te leggen
als we niet geloofden. Nu is het omgekeerde het geval.
Stephan Sanders ging de weg terug van je schamen voor
God naar schaamte voor Gods aangezicht. Dat wekte
alom verbijstering. Als hij bij vrienden kwam, leek het alsof
hij met de postkoets was komen voorrijden. Een liefde-
volle vriendin belde zelfs de psychiater. Het ging immers
niet goed met Stephan. Deed hij mee aan zoiets als ‘knie-
len’ in de kerk? Wist hij wel hoe de R.K. kerk over homo’s
dacht ?
 
De diepste oorzaak van zijn terugkeer bewaart Sanders
als in een goede thriller voor de laatste pagina’s van zijn
boek. Het is de ontmoeting met de Surinaamse man D. ,
waarmee hij nu al twintig jaar getrouwd is. Zoveel liefde,
zomaar, onvoorwaardelijk voor mij. De ervaring daarvan
gaf hem vertrouwen in Gods liefde, zomaar, tegen alles
in, genadig, om niet. Als deze liefde, die van een mens,
mogelijk is, dan ook die andere, van God.
 
Stephan Sanders erkent dat de terugkeer naar het geloof
niet gemakkelijk is. God kost tijd, zegt hij, er gaan vele,
vele uren inzitten. En… geloven roept zoveel vragen en
twijfels op. Je wordt er onrustig van. Hij herkent zich in
de oude woorden van Augustinus: ons hart is onrustig,
totdat het rust vindt in U. Op de weg terug naar God moest
Sanders “de schaamte voorbij”, om het met een klassieker
van Anja Meulenbelt te zeggen. Maar, zo concludeert hij,
uit de schaamte bloeide de beaming op.
Bert Kramer

Inspiratiedag: rentmeester-
schap van de toekomst
Visie en kennisuitwisseling over het combineren van
kansen voor financiële duurzaamheid van de kerk met
het dienstbaar zijn aan uitdagingen in de samenleving.
Wanneer: Woensdag 12 juni 10.00-17:00 uur
Waar: PG Winsum | Hoofdstraat W 36 | 9951 AC Winsum 
Zie: https://groenekerken.nl/inspiratiedag-over-het-
rentmeesterschap-van-de-toekomst/
 
De Protestantse Gemeente Winsum Halfambt was dit jaar
veel in het nieuws. Met het plan ‘Terra Nova’ (o.a. 40 Tiny
Houses en een ecologische zone) draagt deze kerk niet
alleen bij aan allerlei sociale en duurzame doelen, maar
ook aan de financiële duurzaamheid van hun kerkelijke
gemeente. Een win-win-situatie.
 
Kerkbestuurders staan voor de uitdaging om te komen
tot beleid dat de (financiële) duurzaamheid van de kerk
garandeert, op een manier die niet alleen zorg draagt voor
de kerk, maar ook voor de aarde en de toekomstige ge-
neraties. De PG Winsum wil hierover in gesprek met
andere kerken. Samen met de VKB en Kerk in actie orga-
niseert de PG Winsum daarom een inspiratiedag voor
professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met
het beheer van geld en goed voor de kerk.
 
Deze dag biedt niet alleen nieuwe inzichten en inspiratie,
maar ook concrete handvatten om zelf aan de slag te
gaan met het vormgeven van een duurzame toekomst.
Er zijn sprekers, workshops en er is een inspiratiemarkt.
Ervaringsdeskundigen en professionals delen hun exper-
tise op dit onderwerp en laten zien, dat financiële duur-
zaamheid en een positieve impact op de samenleving en
de aarde niet alleen heel goed samen kunnen gaan, maar
elkaar zelfs versterken. Deelnemers worden aangemoe-
digd om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te
wisselen over hoe we stappen kunnen zetten richting het
rentmeesterschap van de toekomst.
Van harte welkom namens de organisatoren,
Protestantse Gemeente Winsum Halfambt, Kerk in Actie,
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
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Van kenniseconomie naar wijsheidscultuur
 
Wat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind.
Maar er komt een moment dat je iets of iemand bent
geworden. En dan moet je nog een poos.
Vroeg of laat lopen mensen tegen de grenzen op van wat
ze zijn geworden. Burn-out, een relatiecrisis, de dood van
een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling.
Is dit alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De
beste helft, noemt Arjan Broers het, ‘of in ieder geval de
helft waar het echt om gaat’.
Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de Dominicus
in Amsterdam. Hij vertelt over zijn boek ‘De beste helft’,
de ondertitel van het boek is:
‘Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?’
 
Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om zelf op
onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt.
Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een
tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud
geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat
onze manier van leven niet duurzaam is voor het leven
om ons heen en voor de mensen die na ons komen.
Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo’n nood aan wijsheid   
Wie:               Arjan Broers
Waar:            Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Wanneer:     23 mei, van 20:00tot 22:00 uur
Bijdrage:      € 5,- per persoon  

Webinar GROND
Een webinar over grond? Grond klinkt als een abstract
begrip, maar die grond is verbonden met geschiedenis,
met verhalen en met de mensen die er wonen en leven.
Kerken zijn soms al eeuwen met deze grond verbonden.
Hoe kijk je als kerk of diaconie naar de grond die je nu
beheert? Waar staat deze grond voor? Is de grond vooral
bestemd ter ondersteuning van je exploitatie of diacona-
le inzet? En hoe kun je dit kostbare bezit verbinden met
rentmeesterschap?
Thijs Tromp (PThU) en Carla Dik-Faber (GroeneKerken)
delen verhalen van lokale kerken, niet om te zeggen: ‘zo moet
het', maar 'zo zou het ook kunnen!’
Donderdag. 23 mei van 20.00-21.30 uur
Aanmelden: www.kerkrentmeester.nl/vkbacademy/grond/

www.ronddewaterput.nl
mail: ronddewaterputnl@gmail.com Groene zaterdag

in en rond de Witte Kerk
Rond de Waterput organiseert zaterdag 8 juni een
‘Groene-kerken-dag’ In en rondom de Witte Kerk in Heiloo.
 
We willen aan mensen binnen én buiten de kerken laten
zien en horen hoe belangrijk het is om, ook vanuit de
Bijbel, aan de heelheid van de schepping te werken.
En dat veel kerken - vanuit hun streven naar klimaatrecht-
vaardigheid - al ‘groen’ bezig zijn.
Wat zijn de mogelijkheden zijn om ‘groen te geloven’?
Wat gebeurt er al en wat kan er nog meer?
 
Marius Braamse zal ín de kerk een lezing houden over
‘groene theologie’ en vertellen hoe hij 'Herenboer' werd.
Peter Boers zal een interactieve-bespreking houden over
‘Rechtvaardig leven = duurzaam leven’, waarin hij o.a. zal
uitleggen wat een ‘voetafdruk’ inhoudt en hoe makkelijk
het is om die is te verkleinen.

Webinar

 
Daarnaast zal er informatie zijn van diverse groepen die
actief ‘groen’ bezig zijn en we hopen op energieke gelui-
den van het ‘Klimaat-alarm-Heiloo’.
 
Wie:           o.a. Marius Braamse en Peter Boers
Wanneer: zaterdag 8 juni, vanaf 13.00 tot 16.30 uur
Waar:        Rond de Waterput, in en om de Witte Kerk
Bijdrage:  vrijwillige bijdrage (contant graag!)
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Adem in mij, Geest van God
 

Adem in mij, Geest van God,
Wek in mij goede gedachten.
Zet me aan tot goede daden.
Leer me houden van wat heilig is.   
Maak me sterk om zorg te dragen
voor het heil van mensen. 
Laat uw inspiratie
nooit aan mij voorbijgaan. Amen.
 
 
Aurelius Augustinus
(vertaling Piet Thomas)


